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Seçimler yaklaşırken 


© GERİCİ-FAŞİST GÜÇLER DEMOKRASİ DÜŞ- 


MANI EMELLERİNE ULAŞABİLMEK İÇİN HALK GÜÇLERİNE KARŞI TOPYEKÜN SALDIRIYA 


GEÇTİLER, 


14 Ekim seçimleri yaklaşır. 
ken, faşist saldırılar Türkiye” nin her yerinde büyük boyut- 


> lara ulaşmıştır. 


Faşist milliyetçi hareket, seçimler öncesinde emekçileri yıldırabilmek, siyasi” ortamı 


leyan faşist 


ediyor. 


Arkası 


Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri arasındaki «savunma alaninda- işbirliği». ko nulu görüşmeler Ankara'da baş: ladı. AP Ajansı, görüşülen sorunlar arasında «Türkiye'deki Amerikan askeri üslerinin statüsü sorununun da yer aldığını bildiriyor. 


tirdiler, 


dirilara karşi tepkisini 


Adana Faşist Tırmanışın Merkezlerinden Biri Oldu 


Faşizmin Yeni 
Kurbanı 
6 Öğretmen 


Adana'da Prof, Dr. Fikret Ünsal'ın öldürülmesi ile baştırmanış, Yapı 
Meslek Lisesinde 6 öğretme- nin katledilmesi ikisinin de ağır yaralanması ile devam 


lun kapısını taradılar. Daha sonra öğretmenlerin olarak küllandığı üçüncü ka- ta çıkan caniler seyreden 8'i ye ateş açtılar. Öğretmenlerden Özcan Doyuk, Yılmaz Kızılay, Müslüm Teke, Davut Korkmaz, Ahmiet Güleç olay yerinde, hastaneye kaldırılan yaralılardan: Mustafa Karaca 


Salı günü 23.00 sıralarında Adana: Meydan: Mahallesin ~ deki: Yapı Meslek Lisesine ei maskeli İki jamat caa 


BD 


Meslek Örgütlerinin Mücadelesi 


Hafta başında doktorlar «anma toplantıları» yaparak faşist saldırıları protesto ettiler. Tabipler Birliği Konsey Başkanı yaptığı açıklamada, eylemlerinin, doktorlara yönelik testo etmek amacını taşıdığını, saldırganlığa karşı gereken önlem alınmazsa, kendilerinin etkin önlemler alma yoluna gireceklerini belirtiyordu. 

Doktorların eylemini, Istanbul TUM-DER şubesi üyesi memurların «işi yavaşlatma» -eylemi izledi. Resmi dairelerde çalışan toplu sözleşmeli sendika hakkı için işi yavaşlattık-Isrini, bushakkı elde edinceye kadar mücadelelerini sürdüreceklerini kamuoyuna açıkladılar. 

S0 bin mühendis ve teknik eleman, bir sonraki gün, yani 19 Eylül günü ülke düzeyinde-iş birakma. eylemini gerçekleştirdiler. Teknik elgğmanlar, son şeklini almış yan ödeme karafnamesinin memürları oyalamaktan başka bir amaç gütmediğini, iş bırakma eylemlerinin aynı zamanda sendikd hakkını elde etmek: amacına yönelik olduğunu belirttiler. Mühendis -ve teknik elemanların bir günlük iş bırakma eylemi, sendikalardan ve diğer meslek örgütlerinden destek gördü. Tüm çalışanlar, bu haklı mücadelenin yanında olduklarını dile ge- 


İkiyüz bin‘ öğretmeni bağrında barındıran eğitim emekçilerinin meslek örgütü TÖB-CER, geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı genel yönetim kurulu toplantısında, eğitim emskçilerinin e sal- 


gerginleştirebilmek ve MO’cilere karşı olan geniş seçmen kitlesinin sandık başına git - mesini engelleyebilmek amaciyla saldırılarını yoğunlaş - tarmaktadır, Hemen her gün katliamlara dek varan faşist 


lojman 


televizyon öğretmen 9 kişi- 


] «Savunma 
İşbirliği» Görüşmelerinin Perde 


cinayet ve saldırılara bir yenisi eklenmektedir, Büyük bir hızla tecrit olan ve in- 


sarilik düşmanı yüzü geniş 


kitleler nezdinde açığa çıkan faşist Milliyetçi Hareket, köşeye sıkışmanın telaşı içeri - sinde olanca gücüyle terörü tırmandırmaktadır. 

Faşist Milliyetçi Hareketin siyasi liderleri, radyo ve televizyonda dahi ülkücü koman dolara açıkça hedef göster - mekte, saldırılarını artırmaları için faşist militanlara cesaret vermektedirler. Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin verdikleri «af vaadleri»nin ve demokrasi güçlerini açıktan açığa tehdit etmelerinin hemen ardından, Türkiye'nin her köşesinde fa. 
şist saldırılar yoğunlaşmak - tadır. 

Seçimler ertesinde yeni 
MC formülleri peşinde koşan, demokratik hak ve özgürlükleri iyiden iyiye kısıtlayabilmek, ilerici, demokrat güçler üzerindeki; baskıları arttır - mak. ve anti.- demokratizmi tırmandırmak isteyen gerici- faşist güçler, seçimler önce - sinde çok yönlü bir saldırıya geçmişlerdir. 

Son günlerde yükselen toplumsal muhalefet karşısında tüm gerici-faşist güçler demokrasi düşmanı yüzlerini bütünüyle açığa vurmaktan çekinmemektedirler. Demok- 


rasi güğlerine karşı balk düş 


© ABD ÜSLERE «DAİMİ STATÜ» VERİLMESİNİ 


İSTİYOR 


Türk-Amerikan © görüşmeleri kapali kapılar ardında yapılıyor. 
Amerikan tarafının . görüşmeye esas olerak bir anlaşma taslağı hazırladığı belirtiliyor. Bu tasleğın: kimin yararına: hazırlandığım, anlaşma hedefinin ne olacağını anlamak zor değildir. 

Türk ABD Savunma , işbirliği 


faşist saldırılan pro- 


memurlar, grevli 


Devami s: 5, sütün 7'de 


ve Türk topraklarındaki Amerikan askeri üsleri,- ekonomik ağı dan ABD'ye bağımlı olan Türkiye'nin siyasi ve askeri bağımsızlığının : da emperyalist boyunduruk altına" girdiğinin “kanıtıdır. 

Türkiye'deki Amerikan “askeri üsleri ne için gereklidir? Emperyalist propagandaya bakılırsa bu üsler Türkiye'yi sadece bir «Sovyet tehdidi» karşısında korumak içindir. Bu tezden yararlanan Pentagon Türkiye'yi ` sıkı bir ağla kapladı. 


Ancak günümüzde bu yalanlara inananlar azaldı. Çünkü yurdumuza yönelik bir Sovyet tehdidi olduğuna ilişkin kanıtlar yoktur ve olamaz. Bu gerçek, geçen yıl Brüksel'de yaptığı konuşmada Başbakan Bülent Ece- 


vit tarafından şöyle ifade edil- , 


mişti: «Türkiye'nin güvenliği için tehlike Sovyetler Birliği'n- den ve öteki sosyalist ülkeler- den değil, Batı ülkelerinden ge- 


liyor.» | 
«Savunma alanında işbirliği» konusunda Ankara'da yapılan 


Türkiye-ABD görüşmelerinin perde arkasında, halkımız, güvenli-Devemi s. 5, sütun 3'te 


kün cihat hareketi, faşist sal dırılarla tamamlanmaktadır. 
AP başta olmak üzere, faşist işbirlikçisi gerici güçlerin kışkırtma ve teşvikleri faşist mi Titanların saldırılarını daha 


Faşist terör azıyor 


da büyük boyutlara ulaştırmaktadır. Özellikle AP, artan faşist terörden, demok - rasi düşmanı emelleri için olduğu gibi, bugün de faşist saldırganlığı kullanmaktadır. 


Elektrik Kısıntı 
Programları Se 


çim 


Kaygısıyla Gizleniyor 


© Son günlerde elektrik kesilmelerinin sı konusunda yetkililer açıklama yapı © Elektrik kısıtlanması yapıldığı halde, deki oy kaygısı nedeniyle kısıntılar bi 


çoğalmamıyorlar. 

seçimlerir progra- 


ma bağlanıp yurttaşlara duyurulmuyor. 
© Kentlerde yetkililer hergün hangi semtte, han- 


gi saatte kesinti yapılacağını bildikli bunu yurttaşlardan gizliyorlar. 


Son haftalarda, elektrik kesilmeleri giderek çoğaldı. Türkiye'nin zaten yeterli olmayan elektrik enerjisinde çekilen sıkıntının arttığı gözleniyor. 

Son zamanlardaki yeni kısıntıların 


ğu belirtiliyor. 


barajlardaki su düzeyinin 


niyle türbinleri çevirecek su miktarının azalmasının neden olduğu bildiriliyor. 
Buna ek olarak, biribirine bağlı iki 


enerji üretim kademesini 


TMMOB YÖNETİCİLERİ 


AÇILDI. 


Türkiye Mühendis ve Mimar Odâları Birliğine bağlı ve kamü kuruluşlarında çalışan binlerce mühendis ve mimarların yurt çapında başarıyla uyguladığı iş bırakma eyleminden sonra ‘TMMOB yöneticileri hakkında “Türk Ceza Kanununun -311. mad - desi gereğince soruşturma açıldı. 

Yan ödeme kararnamesini protesto amacıyla yapilan ve başta DİSK, TÜM-DER, TÖB -DER olmak üzere çok sayıda sendika ve demokratik örgüt tarafından desteklenen iş bırakma eylemi üzerine An kara Cumhuriyet Savcılığı TMMOB yöneticileri hakkında «suç işlemeye tehrik ve teşvik» suçundan soruşturma açıldığını ve inceleme safhasında olduğunu bildirdi. 

Başta İstanbul, Ankara ve 


ça 
Ianas eN sabahından itibaren iş bırakmışlar ve çeşitli şehirlerde basın toplantıları, forumlar yapmış lardı. İstanbul'da teknik elemanları desteklemek amacıy la TÜM-DER üyesi memurlar da işi bırakarak yaptıkları konuşmalarda memurlara da 


© Mühendis ve mimarların 


“HAKKINDA SORUŞTURMA 


iş bırakma eylemine 


Tüm-Der'li memurlar da katıldı. 
© İstanbul'da gözaltına alınan 500 memur serbest 


bırakıldı, 


grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar verilmesini, ekonomik koşulların düzeltilmesini istediler, İstanbul Beledi- 


ye Sarayı önünde toplanan 
500 teknik eleman ve TÜM- 
DER üyesi memur demokrasi 

Devamı s. 5, sütun 4'te 


Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı binlerce teknik eleman, yan öde- 


alçalması nede. 


i oluşturan Sa- 


me karârnamesinin bir seçim aldatmacası olduğunu söyleyerek Çarşamba günü işi bı- 


rakmışlardı. 


Diyarbakır'da Kolera Tehlikesi 


© Diyarbakır'da baş gösteren kolera tehlikesinin 


esinden korkuluyor, 


© Yetkililer hiçbir sağlık önlemi almadılar, © Pazartesi günü açılan ilkokullar Salı günü ye- 


niden tatile sokuldu. 


Diyarbakır (Özel) — Gazetemiz muhabirinin. bildirdiğine göre Diyarbakır'da baş gösteren kolera hastalığının yaygınlaşma ihtimali kent ve yöre halkını tehdit eden ciddi bir tehlike haline gelmiştir. 

Bilindiği gibi, Hastane kayıtlarına «bağırsak (o enfeksiyonu» olarak geçirilen vakaların arttığı daha önce haber ajansları tarafından belirtilmişti. e Tehlikenin ciddi olduğu, bizzat Başbakan yardımcısı Sükan'ın bu konuda açıklama yapmasından da anlaşılmaktaydı. Faruk Sükan, Diyarbakır'lı yurttaşların çiğ sebze 


Demirel'e Göre Kalkınma Plânı: «Sloganlar Bohçası»  — 


Ankara (aa) — Seçim gezilerine devam eden Adalet Parti 


si Genel Başkanı Süleyman De- ~ 


mirel Isparta'da. yaptığı konuşmadi «kalkınmanın adeta “gün demden kalktığını» öne sürdü ve kalkınma için hergün yeni bir düzen, hergün yeni bir büyülü reçete arayanların (o hazırladığı kalkınma. planının bir sloganlar bohçası c'duğünu» söyledi. 


Milletvekili seçimi sonuçları: : 


nın 50 AP lehinde biteceğini iddia eden Demirel, «Hükümete hükümet demek günahtır. Bunlar Bremen mizikacılarıdır» dedi. 
Konuşmalarında 
MHP'ye çatmadığı 


MSP ve yolunda bir 


«soruya - cevap veren AP -genel başka 


, «Konuşmalarım bu an lama gelmiyor. “ Konvoyda “her iki partiye de çattım. Seçim mü- 


cadelesi yapıyoruz. Hatır gönül yok» dedi. 


KAÇ BOYUTLU? 


“Dört büyük gazetenin dört muhabıri- Çin'e gidip döndüler. Bu dört muha- bir “şimdi gazetelerinde 


gördüklerini tefrika- ediyorlar. 

Dördünün : de anlattıkları: birbirinden farklı. 


Çin dört boyutlu olmasın? 


ve meyva yememelerini, sulari kaynatarak içmelerini, açık meşrubattân. kaçınmalarını istemiş» ti. Bu önlemlere genellikle kolera ve tifo vakalarında başvurulduğu bilinmektedir. 

Nitekim, aradan geçen zaman içinde «bağırsak enfeksiyonu» vakalarındaki artış, kentin kolera tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. 

Öte yandan, yetkililerin başlattığı dezenfektasyon ise son derece yetersiz kalmış, bir yasak savmayı geçmemiştir. 

Son olarak, merkez ilkokulları, açılışlarının ikinci gününde, ko- 


lera tehlikesi nedeniyle yeniden tatil edildiler. 

Bu konuda bir demeç veren TSİP İl Başkanı Mehmet Ali Tan, şunları. söyledi: 

«Kentte kolera tehlikesinin bulunduğunu bir ay önce belirtmiş ve yetkililerden önlem almalarını istemiştik. 19 Ağustos'- ta basına verdiğim yazılı demeçte bu noktayı vurgulamış ve kaygımızı belirtmiştim. Aradan geçen süre içinde hiçbir önlem alınmadı. 

Devlet Bakanı Sükân'ın TRT'de yayınlanan ilgili demeci ise Kolera tehlikesinin Diyarbakır'daki temizlik işçileri grevi nedeniyle doğduğu şeklinde sunuldu. Sorunu böyle koymak, güdümlü bir çarpıtmadır. Halkımız bölgede uzun yıllardır, hemen her yıl Kolera tehlikesiyle karşı karşıyadır. Güneydoğu illerinde kolera- 


ya rastlanmayan yıl yoktur. Grev yapmak ne denli işçilerin hakkıysa, sağlık önlemlerini yerine getirmek de o denli yetkililerin görevidir. Ama halkımızı cezalandırmak isteyenler uzun süre kolera tehlikesine bile bile göz yummuşlardır. Bununla da kalmayıp, Diyarbakır halkı ile onun bir parçası olan temizlik işçilerini karşı karşıya getirmeye a lışmışlardır. 

Ama bu oyun tutmamıştır. 
Karşılaştığımız yeni kolera tehlikesi halkımıza karşı güdülen egemen düşmanlık politikasının yeni bir sonucudur. 

İlkokulların kolera tehlikesine Karşı tatile sokulmasının tehlikeyi önlemeyeceğini, yöneticilerin hâlâ göstermelik önlemlerle yurttaşları oyaladığını, söyleyen TSİP İl Baskanı, Partisinin iste- 

Devamı s. 5, sütun 6'da 


ÜNİVERSİTE ADAYLARI İÇİN BİR ALDATMACA YILI DAHA BAŞLADI 


Eğitim Bezirgânları 


Üniversite sınavlarının yüz binlerce lise mezunu dışarı- da bırakan yüksek öğrenimin özel okul, kolej mezunlarına mahsus olduğunu bir kez daha gösteren sonuçlarının belli olmasından sonra umutlar gelecek sınava bağlandı ve bu arada sınav ticareti ye- 

| niden başladı. Üniversite sınavınâ hazırlama dersaneleri öylesine yaygınlaştı ki, bir dersane «üniversite adayının gazetesi» adlı bir gazete —ki sahasında tek yayın organı olduğu belirtiliyor— yayınlı- 


İşbaşında 


yor. Gazetede dersanenin üniversiteye hazırlamada geçirdiği onüç yıllık «tecrübe- den» sözediliyor. Ve yine gazetelerde alışılageldiği gibi dersaneye devam edip, kazananların sergilenmesi ve yeni dönem kurs kayıt ilanları yeralıyor. Anti-demokratik çağdışı eğitim sisteminin kazanç kapısı açtığı dersane. 
lerin katılanlara pek bir başarı getirdiği yok. Kaldı ki, bu dersanelere gidenler de 


zaten belirli bir .harcamâyr” yapabilecek maddi güce sa- 


hip aile'çocukları. Diğerleri içinse bu kurslara gidebilmek büyük fedakârlıklar gerektiriyor. Örneğin gazete ilanın- 


da 6-7 aylık kurslar için üc- 


ret 7500-9700 lira arasında değişiyor. Bu harcamanın bo şa gitmeyeceği ise kimse garanti edemez 

Yüzbinlerce lise mezunu ve üniversite adayı için bir umut ve aldatmaca yılı daha beşlarken, özel dersaneler kollarını açmış, çağdışı egitim düzeninin yeni kurbanlarını bekliyorlar 


eri halde, 


ryer ve Gökçekaya barajlarında teknik nedenlerle üretimin tümden durduruldu- 


Öte yandan, yeni elektrik kesintileri özellikle kentlerde sürdürülüyor, Enerji Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Kurumu konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. Bu tutumun, seçimler öncesinde oy kaygısından .kaynak- 


düzensiz bir şekilde 


Devamı s. 5, sütün 1'de 


TMMOB'nin iş bırakma eylemi ni Tüm-Der'e bağlı binlerce memur da destekledi. Bir gu rup memur İstanbul Vilayet Konağı önüne giderek tüm me murlara sendikal haklar verilmesini istediler. 


ECEVİT"TMMOB 
DİRENİŞİ HAKSIZ” 


Başbakan Ecevit TMMOB'nin iş bırakma eylemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada yan ödeme kararnamesi ile sağlanacak olan cianakların kler doğrultusun: 

inu" öne Sürdü, ve «tek: 
nik personelin direnişini ‘ üzüntüyle karşılıyorum. Hükümetin yepüceği en büyük özveri söz konusu kararnameyle saĝlanacaktır. Bu nedenle direnişi haksız buluyorum» dedi. 


Devlet Memurları 
Sandık Kurulu 
Başkanlığına 
Aday Gösterilecek 


Ankara (aa) — Yüksek seçim kurulu 14 Ekim pazar günü yapılacek Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve milletvekilliği ara seçimini yönetecek san: dık kurullarına hangi siyasi partilerden ad isteneceğini belirle- di Yüksek Seçim Kurulunun kararına göre sandık kurullarının kuruluşuna katılmak üzere AP, CHP, CGP, MHP, MSP, SDP, TİP, TSİP, TBP'ye çağırıda bulunulacak. 

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin sandik kurulu başkanlıklarına devlet memurlarını aday gösterebilecekleri ni açıkladı, Sandığın bulunduğu yerde görevli olmayan devlet memurları sandik kurulu başkanı olabilecekler. 


Ecevit Yeni 
Olaylar Bekliyor 


Ankara (aa) — CHP Genel Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında bir açıklama yapan Başba- 
.kan Bülent Ecevit CHP ve hükümete karşı yöneltilen kampanyamin bir yönüyle doğrudan demokratik rejimin tahribini amaçlar göründüğünü kaydederek, «bu tür girişim ve tertiplerin yeni ve somut bazı belirtileri önümüzdeki günlerde açık seçik ortaya çıkabilir» dedi. Ecevit bazı çevrelerin bir hükümet bunalımını, yaygınlaştırmak — istedikletini bildirdi ve bunu bir rejim buralımına dönüştürme heves ve tertiplerinin de gitgide belirginlik kazandığı: söyledi. Bazı güçler ve bazı çıkar çevrelerinin ülkede seçime ve demokrasiye karşı bir umutsuzluk havası yaratmaya, seçimlere kadar bunalımı yoğunlaştırmaya, seçimlerden sonrası için de bir çaresizlik beklentisi yaymaya kalkıştıklarını ifade eden Ecevit, aynı çev relerin o bunalımdan demokratik yollarla çıkılamayacağı izlenimini yaymaya çalıştıklarını söyledi, 


Türkiye'de Gerçek 


Yaklaşan Seçim Ve Zorlaşan Geçim Üzerine 


İlkay İZER 


İvmeli bir hareket şeklinde hızlanan toplumsal bunalım sürecinde seçimler belirgin bir ölçüm noktası, bir kilometre taşı olacaktır. Birkaç boykotçu grup dışında, bütün siyasi gruplar, bu o ölçümlendirmeye katılmaktadır. Ve boykotçular da dahil, tüm siyasi gruplar büyük ölçüde seçimlerden etkilenecektir. 

Türkiye'de her ay ortalama 100 
siyasi cinayetlere kurban gitmekte, 


kişi hayat 


28 Nisan, 1978'de gerçekleştirilen Halk Devrimi öncesinde, Afganistan empetyalizmin -bir müstehkem mevzii değildi, a ma söl cü sınıflı bir toplumdu. Devrik yönetim: ABD işbirlik- 
| çisi bir politika izlemiyordu. Fakat ülkede. feödallerin ve ticaret burjuvazisinin * sınıf egemenliği vardi. Afgan halkı koyu bir sömürünün "pençesi altındaydı. 

Devrim vöncesi dönemde, giderekgelişen sınıf mücadelesi ne karşı o zamanki diktatör Davut Hari şiddete başvurmuş, ege men güçlerin tahakkümünü Şiddetlendirmeye başlamıştı. 

Bu koşularda gerçekleşen Af. 
garistan devrimi, ülkedeki" halk güçlerinin sömürüye ve baskıya karşı bir zaferi olduğu kadar, Afgenistan halklarının 1978 yılında dünya devrimci güçlerine sundükları 1 Mayıs armağını niteliğini de taşıdı. 

Devrimin öncülüğünü (yapan Halk Partisi, öncelikle ülkedeki fcodal sömürüye son vereceğin! 
vurguleyar 36 maddelik asgari programını ilân etti. (Bak, Afganistar; Devrimi, Haziran Yayınları, Mayıs 1978). 

Gerçekleştirilen devrim, bilimsel tanımlamayla, Afganistah'daki, devrimci-demokretik güçlerin öncülüğündeki bir Demokratik Devrim'di. 

Afganistan'da ilerici güçlerin 


lık siyasetleri, 


lerde 
Post gazetesi söylüyordu. 


ma Am. 

onunla işbirliği halindeki pera Pekin yöneticileri, bölgede güç dengesinin değişmesinden hiç hoşlanmadılar. Daha ilk günden başlayarak, tüm emparyalist yayın ve basın araçları Afganistan'- daki devrimci iktidar hakkında şiddetli bir kampanyaya giriştiler. Emperyalistler ve Maocular başta clmak üzere tüm gericiler, Afganistan halklarının bu büyük kezenimini boğmak için eşine ender restlanır bir karalama kampanyası sürdürdüler. Türkiye 
|. maocularının sözcüsü Aydınlık 
gazetesi, Tercüman'la elele vererek bu gerici görüşleri ülkemizde yaymaya uğraştı Biribirinin 


mek niyetinde 


İSOSYALİST ÜLKELERDE 


AFGANİSTAN DEVRİMİNE 
YÖNELEN EMPERYALİST KOMPLO 


Süreyya Öngen 


refiki olan Tercüman ve Aydın-Afganistan devrimini «Rusya'nın güney denizlerine -inme emelinin bir halkası» olcak .değerlendiren. bir. iftira ve tezvitat kumkumâsının başını 'çöktiler. Ne ilginçtir ki, eym günyöyınlanan de ayni 
Washington Post gazetesinin CİA'nin geyri resmi organı, olduğu hatırlanırsa, yeryüzünde sürdürülen dedikodu. iftira Ve tezvirat kampanyâsının hângi karanlık odaktan çiktığı; daha “Kolay “anlaşılır. 

Emperyelizm; bu- riyakâr kam» pahyasını daha sonra aktif müdehaleye dönüştürdü. Pakistan" da ABD'nin planladığı bir faşist darbenin kuklası olarak iktidara getirilmiş. olan Ziya ül Hak-rejimi Afganistan devrimine karşı harekete geçirildi. Zülfikâr Ali Butto'nun katili olan Ziya ül Hak yönetimi, Pakistan halkına yaptığı zulme-ek olarak, Afganisten'daki kerşi-devrim hareketinin masalığına soyundu. 

Böylece, Afganistan'ın işbirlikçi feodal güçlerinin « ön planda gözüktüğü, perde arkasında ise emperyalistlerin yer aldığı bir karşı:devrim hareketi başlatıldı. 

Emperyalistler ve işbirlikçileri. Afanistan feodalleri ve “diğer gericileri ülkeyi kana ve gözya: 


Bir yıla yakın zamandır süren: gerici iç sevaş, bugüne değin sona erdirilememiş; 
henüz ezilememiştir. 


Bu hafta Afganistan yönetimin- de meydana gelen değişikliğin parti ve hükümet yöneticileri arasında, bu konuda görüş farklılıklarından doğduğu belirtilmektedir.. Eski başkan Nur Muham: med Taraki'nin bazı ödünler ver- olduğu, 
Devrim Konseyi ise buna karşı mektedir. Devrimci, iktidarın ilk gününden beri başbakanlık göre- 


pahalılığı yüzde 5 artmaktadır. 1971 darbesinden bu yana hakim sınıflar toplumu yönetmekte büyük bir acz ve şaşkınlık içerisi- ne düşmüşlerdir, Askeri darbe ve başka yolları denemişler, ancak güç ve cesarötleri yetmemiştir, Anayasayı değiştirmişler, çeşitli baskı kanunları çıkarmışlar, memurların sendika kurma hakkını geri almışlar, ema toplumsal muhalefeti. susturmayı başaramamışlardır. Kamuoyu oluşturmaya çalışmışlar, bu 


vini yürüten ve şimdi Parti ve devlet bâşkanlığına getirilen Hafı zullah Amin'in ise kerşi-devrimi ezmek”için kararlı çoğunluk eğilimini temsil ettiği ifade ediliyor. Amin olaydan sonra yaptığı ilk radyo konuşmasında «artık portinin ve devletin kollektif bir yönetime kavuştuğunu belirtti. 
Afganistan'daki o bu değişiklik emperyalizmin ve uluslararası gericiliğin yeni bir karşı-kampanyasıyla karşılaştı. Şimdi tüm gerici ajanslar ve- gazeteler Amin'in ne denli «sert ve acımasız» olduğunu tekerleyip duruyorlar. Çünkü onlar, karşı-devrimin halk düşmanı direnişi karşısında aciz ve basiretsiz bir yönetimin işbaşında (bulunmasını, böylelikle halk iktidarının o kısa zamanda devrilmesini istiyorlardı. İşte bu nedenle, aynı: çevreler; riyakâr bir şekilde Hafizullah Amin'in. «çok kan dökeceğini» yineleyip. durmaktadırlar. 


Bu propaganda tam anlamıyla iki yözlüdür. Çünkü Afganistan” da kan döken. birisi varsa, oda; karşı-devrim'dir. Emperyalistler. 
ve "işbirlikçileri halk devriminin kazanımlarını yoketmek. ve devrimci atılımı, “yani halkın nihal kurtuluşunu, bir ` karşırdevrimle 


Washington şeyleri 


bu yalan, 


le mümkündür. Aksi halde, AK ganistan'ın bugünkü Şili'ye ya da Endonezya'ya dönüşmesi kaçınılmaz olacaktir. 


karşı-devrim 


Afganistan devrimi bir emperyalist müdahaleyle ve karşı-devrim hareketiyle karşı. karşıyadır. 
Gerek. halkın devrimini savunmak ve sömürüye bir-deha geri gelmemek üzere son vermek, gerek ülkenin bağımsızlığını korumak, gerekse bölge ve dünya barışına: Katkı getirmek için Afganistan yönetiminin ertelenmez ödevi karşı-devrimi yoketmektir. 


Parti çoğunluğunun çıktığı bildiril- 


Lefpzig Duruşmasının Yıldönümünde 


21 Eylül 1933'te Georgi Dimitrov ve arkadaşlarının Leipzig kentinde «Reichstag Yangını Duruşması» başladı. © yıllarda Almanya'da başka bir ad altında yaşayan Dimitrov ve arkadaşları Hitlerci faşistler tarafından parlamento binası Reichstag'ı yakmakla suç: landılar. o (Yangını tezgahlayan -SS subayları bir akıl hastasını bu işte maşa olarak kullanmişti). 

Dimitrov'un mahkemedeki savunması tüm dünyada büyük yanklar yarattı. «Bu mahkeme bir provakasyondu. Tıpkı Reichstag'ın yakılma- 


sı gibi. Fakat diyalektiğin ve sınıf mücadelesinin kanunlarına göre bü mahkeme zıddına dönüştü. o Anti-komünist mahkeme güçlü bir antifaşist gösteri halini aldi. Bu (faşizm için utanç verici bir fiyasko oldu. Reichstag yangını komünistlerin «kundakçı» olduklam kanıtlamak için tezgahlanmıştı. Oysa mahkeme bunun o uvdurma olduğunu.. ispatladı.» 
(Georgi Dimitrov). 


Resimde Dimitrov'ün — anısıni yaşatan Dimitrovgrad şehri ve Dimitrov anıtı görülyor. 


amaçla çeşitli dernekler, vakıflar, birlikler kurmuşlar, antak günlük çıkarlarını örtülü bir şekilde savunmaktan başka hiçbir etkinlik gösterementiişlerdir. Verdikleri tam sayfa ilanlar bile ancak gelen tepkiler dolayısıyla kamuoyunun dikkatini çekebilmiştir. Tutarlı bir ekonomi. politikası - yürütememişler, petrol zamları bu duruma tuz biber.ekmiş ve ekonomi tam bir çıkmaza saplanmıştır. 


BURJUVAZİNİN ÇARELERİ 


Buhrandan çıkış yolu, daha doğrusu bur.. 
juyazi için çıkış yolu nedir? Yöneten sınıflar için çıkış yolu elbette yönetimde kalarak yolu bulmak anlamına gelecektir. Büyük burjuvazi temelde tek çikış yolu görmektedir. Ücret artışlarını sınırlamak, tüm toplumsal muhalefeti susturmak gerektiğini iyi bilmektedir. Bu durumda yapılacak iki şey vardır, büyük burjuvazi için: 

— AP-CHP koalisyonu, yani toplumsal muhalefetin parlamento aracılığı ile susturulması, 

— Askeri diktatörlük, yani toplumsal muhalefetin zor yoluyla susturulması, 


Önümüzdeki seçimler bu iki “seçeneğin uygulanma süre ve siralarını bölirleyecektir. 
Her iki durumda da gerekçe aynı olacağı için büyük basın bu gerekçelerin tefrikalarına başlamıştır bile. Dikkat edilirse büyük basın «her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik ruhuna muhtaç olduğumuzu» belirten haberler düzenlemeyi: 'sıklaştırmıştır. Bir yandân anarşik olaylar, öte yandan Doğu sorunu, *milli “birlik ve beraberliği»; sarsan nesneler “olarak abartılarak yansıtılırken, öte yandan çöpçülerin aldığı «astronomik» ücretler alay konusu yapılarak, gelecekteki ücretleri dondurma politikasının sloganları oluşturulmaktadır. Bu şamataya TİSK Başkanı Narin de, memurların ekonomik haklarını savunur pozlarda katılmaktadır, Böylepr nezaketi daha da rilmesi 


DARBOĞAZ VE DARGELİR 


_ Büyük burjuvazi için yönetim ve üretim darboğazı olarak görülen bunalım, geniş halk yığınları için dayanılmaz bir hayat pahalılıgı, geçim zorluğu, işsizlik ve baskı olmaktadır. Hayat pehalılığının'baskısı bütün emekkesimleri etkisi “altına almıştır. - İşçiler, köylüler, ; 

po 


abilmişlerdir. Bir de yasal mes- 

olan mühendis ve mimarlar ile 

tabipler. kamuoyunda” seslerini duyurabilme olanağına sahiptirler. Bu meslek kuruluşları bütün -memurların ancak yüzde 30'unu teşkil etmektedir. Tüm memurlar veya belirli meslek gruplarını derneklerde toplamak için son on yılda yapılan çabalar başarılı olamamıştır. Bu durumda memur en fazla ezilen kesimlerden biri olmuştur. Meaşını değil, diğer katmanlar, sendikalı işçilerle bile karşı- 


laştırdığında örgütsüzlüğün, kenara itilmişliğin acısını duymuştur. 7 

Yetersiz gelir, örgütsüz memurların bir kısmını kişisel kurtuluş çabalarına itmektedir, İkinci iş edinme, rüşvet, kaytarma vb. 
davranışler yaygınlaşmakta, toplumun en iyi eğitim görmüş bu kesimi içten içe çürümektedir. Memurların örgütlenmesi, ekonomik taleplerinin karşılânması, sendikal haklara kavuşmaları bu bakımdan da büyük önem taşımaktadır. 

DEMOKRATİK MUHALEFETİN BAŞARI 

ŞARTI BİRLİKTE HAREKET 

ETMEKTEN GEÇER 

Kemuoyunda etkinliği olan iki meslek örgütü TÖB-DER ve TMMOB, sendikal hak: ların alınması yolundaki taleplerini yeniden dile getirdi. TMMOB, teknik elemanlârı ülke çapında bir günlük direnişe çağırdı. Diğer emekçi kesimlerden de daha yoğun bir mücadele sürecinin başlayacağını belirten sesler gelmektedir. MESS-MADEN-İŞ görüşmeleri başlamak üzeredir. TÜRK-İŞ toplumsal anlaşmanın iptalinden söz etmektedir. Grevler ve grevdeki işçi sayısı hızla artmaktadır. İşçilerden öğretmenlere, kunduracı esnafına, eczacısına kadar tüm emekçi kesimler ekonomik demokratik taleplerini yükseltmektedirler. 5 

Yan Ödemeler Kararnâmesinin yayınlandığı bu günlerde teknik elemanlar vë diğer memur kesimlerinin nerdeyse kendiliğinden denilebilecek direnişlerinin başlaması doğaldır. Bugüne kadar bekleyiş içinde bulunan bu kesimler, yan ödemelerin artışının son derece yetersiz, hattâ komik bir miktarda olduğunu görmüşlerdir. Yan ödemelerle verilen artış günde net 50 TL.'yi bile bulmamaktadır. Görülüyor ki, verilen ufak bahşişler kitlelerin sesini kısmaya yetmiyor. Hattâ demokratik muhalefeti daha da hızlandırıyor. Hızlanan demokratik muhalefetin kendi hâline bırakılmaması zorunludur. Aksi halde bu büyük potansiyel boşa akacak, ya da geçici gelirmelerin tahrik motoru (olacaktır. 
Demokratik örgütlerin birçok yöneticisi de bu gerçeğin farkındadır. Nitekim TÖB-DER Genel Başkanı Gazioğlu, bugünlerde emeğin ve emekçilerin mücadelesini yürüten tüm kişi ve grupların tam bir dayanışma içinde bu. 
lunmaları, grupçu tutumları bir yana bırakmalarını istemiştir. Günümüzde oemperyalizme ,faşizme ve şovenizme karşı mücadelede başarılı olabilmenin asgari koşulunun demokratik halk güçlerinin birliğinden geçtiği gerçeğini vurgulamıştır. 
Zorlaşan gesi rar ve baskılar halk 

; itmekte~, 


im öncesinde de, seçimlerde pA ve seçin sonrasın. 
da da sosyalist birlik sorunu en acil çözüm bekleyen sorunların başında gelecektir. Kitlelerin ekonomik-demokretik talepleri için mücadele en geniş demokratik birlik içinde yürütülmelidir. «Demokratik örgütler platformu» bu alanda çalışmaları yönlendirici bir araç olabilir. Ancak sorunun temel çözümü siyasi birliktedir. Seçimler de sosyalist birliğin sağlanması yolunda, sosyalist potansiyelin gücünü gösterme yolunda bir araç olarak kullanılmalıdır. 


KÖY-KOOP'un Başarıları Sürüyor 


İstanbul .(aa.) — KÖY - 
KOOP 1. Bölge Temsilcisi, Edirne Birlik Başkanı Cevdet Kocaman, bugün yayınladığı bildiride, çeltik taban fiatlarının 21 lira olarak ilan edilmesinin Köy-Koop'un çalış - malarının ilk kazanımı oldugunu söyledi 've #önümüzde - ki savaşım; çeltik alımının, Toprak Mahsulleri: Ofisince uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi: olacaktır» dedi, 


Cevdet Kocaman bildirisin- 


© KÖY-KOOP 1. BÖLGE TEMSİLCİSİ C. KOCA-MAN ÇELTİK TABAN FİYATLARININ 21 LİRA OLARAK İLAN EDİLMESİNİN KOOPERATİFİN BU ALANDAKİ KAZANIMINI SÖYLEDİ. 


KANITLADIĞINI 


İsviçre Türk İşçi Dernekleri 


Federasyonu Seçimde 
Birlikçi Siyaseti Destekliyor 


21 Eylül 1979 s. 2 


Tektaş Ağaoğlu 


Görünmez Mürekkep 


Süleyman Bey'in seçim kampanyası geliştikçe ülkede terör kampanyası azıyor. Terör azdıkça Süleyman Bey seçim kampanyasında kalabalıkların önüne çenesini daha bir yaya yaya çıkıp ellerini oğuşturuyor. Öldürülen her insanın akan kanı kendisini iktidara biraz daha yaklaştırıyor diyə düşünüyor zâhir. Günde dört-beş, giderek altı yedi kişi öldükçe de iktidara bir o kadar daha hızlı yaklaşmanın sevincini yaşıyor olmalı. Bu «menhus» Halk Partisinin elinden milleti kurtaracak olan kendisi değil mi? Millet bu «kurtuluş» uğruna giderek artan sayıda ferdini kurban vermiş, ne gam insanlar ölür, halk kırılır, millet sağ olsun. 

Bu anlayışla gide gide faşizm işbirlikçiliği Süleyman:Bey için. tam bir alâmeti farika olmuştur. Ve Süleyman Bey'in derisinin içine bu alâmeti farika artık kazınmaz biçimde işlemiştir. 

Süleyman Bey 1973 ve 1977'de halktan oy alamaz hale gelince —şimdi seçim kampanyasında Halk Partisi'ne verip veriştirirken o zaman o hallere niçin düştüğü hiç aklına gelmiyor olmalı, milleti kurtarmanın yolunu faşizmle işbirliğinde buldu. 
Siyasi hayata atıldığı günden beri iş ve para erbabına sunduğu hizmetler sonucu uğradığı seçim yenilgileri, halkın gözünde düşen itibarı, ona bundan başka seçeneği kalmadığını gösterdi. 

Yıllardır sürdürdüğü faşizm işbirlikçisi siyasetin meyvalarını devşirmeyi bekliyor şimdi. Iktidar değişmesiyle faşist terörün önlenemiyeceğini ispat etti! Kitlelerin demokratik taleplerinin ülke huzurunu bozduğunu ispat etti! İşçi sınıfının örgütlü &konomik mücadelesiyle anayasa hükümleri çerçevesinde başedilemiyeceğini ispat etti! Kısacası, bu ülkenin demokrasinin d'siyle dahi yönetilemiyeceğini ispat etti! 

Şimdi buna güvenerek «Ben sizlere dememiş miydim!» diyor. Milleti kurtarmak için ha'ktan oy istiyor. Oysa ispat ettiği, sadece 64'denberi hizmet sunduğu çıkarların halkın can güvenliğiyle, halkın çıkarlarıyla, halkın demokrasi. özlemiyle bağdaşmaz olduğudur. Kitleler faşizmin yaptıklarını gün geçtikçe daha yakından görüp yaşadıkça bunun daha çok bilincine varıyorlar, Dolayısıyla en birinci eyle baker beyi ü de daha iyi 


ve beceriksizliği nedeniyle toplayabildiği oyların da her birinin üzerinde, görünmez mürekkeple, Süleyman Bey'in gelecek mahkümiyet kararı yazılı olacak! 


Türkiye $ list İşçi P. tisi KARTAL 
KAPALI SALON TOPLANTISI 


* Ahmet KAÇMAZ (Genel Başkan) * Gültekin GAZİOĞLU (TÖB-DER G. Bşk) İstanbul Senatör 


de, Türkiye'de üretilen çeltikin yüzde 24'ünün Trakya" da Köy-Koop'un toplu üretim uygulaması ile gerçekleştirildiğini — belirtmiş, özetle şunları söylemiştir: 


«Çeltik üreticileri kooperatifimiz geçen yıl ürün verilen 12-13 liralık “fiatın üreticileriszor-durumda bıraktığını gözönüne. alarak yeni taban fiyatlarının belirlenmesi için bir toplantı yapmaya karar vermişlerdi.» 


«Köy-Koop 1. bölge temsilciliğinin çağrısı üzerine toplanan kooperatif yöneticileri çeltik taban fiyatlarının 23 li Ta olması, çeltiğin devlet destekleme alımlarının âlınması ve çeltik fiatını etkileyen pirinyit halatının bulundurulması için gerekli girişimlerde bulunulması'kararı almişler- di.» 


Bu karar uyarınca yapılan çalışmaların çeltik üreticisini sevindirecek. şekilde sonuçlandığını belirten Köy-Koop 1. Bölge Temsilcisi Cevdet. Kocaman, çeltik taban fiatlarının 21 lira olarak ilan edilmesinin Köy-Koop'un bu alandaki çalışmalarının ka - zanımını kanıtladığını bildirdi. 


İsviçre Türk İşçi Dernekleri 
Federasyonu Yönetim kurulu 8 
Eylül günü yaptığı toplantıda Senato kısmi ve milletvekili ara seçimlerinde sosyalistlerin birliği siyasetini destekleme kara: rı, aldı. Başkan Fethi Yıldız tarafından yapılan açıklamada şöyle deniliyor: 

Yönetim kurulumuz 8 Eylül 
1979 günü yaptığı toplantıda 14 
Ekimde yapılacak, kısmi Senato ve boşalan Milletvekilliği seçimlerini görüşmüş ve aşağıdaki bil- 


diriyi yayınlama kararı almıştır. 


Milliyetçi Cephenin zulmün- den kurtulmak. isteyen halkımız, CHP'sine «UMUT» gözüyle bakmış ve onu bütün gücüyle desteklemiştir. Fakat 20 aylık iktidarı, CHP'nin nasıl sahte umut olduğunu açık seçik göstermiş- 


tir. 

Öyle ki, emekçiler inka? 
hayat pahalılığı yüzde yüzü aş: ken, Patronlar tarafında da kar yüzde yüzü aşmıştır. (Patronların kendi açıklaması) (İşsizlik, 


zeri birçok demokratik kitle örgütü kapatılıyor. Dünya işçi sınıfının bayramı 1 MAYIS yasaklanıyor. Fakat Başbakan 24 Temmuzu işçi bayramı olarak kutluyor. Uluslararası ödül kazanan filimlerimiz yasaklanıyor. Nazım" ın, Brecht'in o tiyatro eserleri, kitaplar, gazeteler toplanıyor ve yasaklanıyor. Yeni yeni ANTİ-DEMOKRATİK yasalar hazırlaniyor. 12 Mart Faşizminin yapamadığını bu hükümet: yapıyor ve seçimlere (| sıkıyönetim altında gidiliyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa kırılması güç bir rekor kırılıyor böylece. 

Bunları gören halkımız, sahte umutlara değil, gerçek kurtuluşa yani SOSYALİZME . yöneliyor. 
Fekat sosyalistlerin bölünmüslüğü, bir olumsuzluk olarak orta da duruyor. Bu durumda birlikçi politikayı desteklemek gere-Y- kiyor. 

Öyleyse, EMEKÇİ HALKIMIZI, 


FAŞİST, GERİCİ PARTİLERE VE CHP'SİNE 


,OY  VERMEMEYE 


Karaborsa, kıtlık çekilmez oldu. SOSYALİSTLERİN BİRLİĞİ İÇİN 


Feşist Terör gemi azıya aldı gidiyor. Faşistler, bizzat hükümet 


İÇTENLİKLE 
TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİ- 


UĞRAŞ VEREN 


tarafından demokrasinin bir par- Sİ'NİN. BİRLİK POLİTİKASIN: 


çası olarak gösteriliyor. Demokresi güçlerine karşı aynı baş © görü yok:- * TÖB-DER, POL-DER, HALK EVLERİ, TÜS-DER ve ben- 


DESTEKLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ. 


Yönetim Kurulu Adına 
Başkan FETHİ YILDIZ 


Adayı 


Yer: Belediye Aras Sineması Gün: 23 Eylül 1979 Pazar, Saat: 16.00 


Halkımız Davetlidir 


Okurlardan 


GERÇEK Gazetesine 


Gerçek'çi kardeşler, sizleri candan ve dostça kutlarız. Sevinçli bir haber aldık. Gerçek gazetesi artık günlük çıkıyor. Bundan iyi haber olamazdı. Günlük bir devrimci gazetenin boşluğu içinde olan bizleri kurtardınız. 

Biz fırın işçileri olarak her hafta Gerçek alıyorduk. (Daha doğrusu militan gençler ve partililer getiriyordu.) Ama bundan soma gazeteciye gidip bir Gerçek ver diyebil&ceğiz. Ve elimize aldığımızda gururla okuyacağız. Çünkü bu gazete tüm emekçilerin işçilerin köylülerin gazetesidir. 

Tüm isteğimiz devrimci işçi gazetesi Gerçek'in tüm yurt sathında çıkmasıdır. Çünkü bizim köylerde okurlar Gerçek'i, ben 


onlara gönderirdim. Şimdi mektup yazacağım onlara, günlük gerçeği alsınlar okusunlar. Sosyalizmi öğrensinler, Sosyalizm bizim düzenimizdir. Yeter ki biz onun için uğraşalım. Patronlara karşı dişe diş mücadele edelim. 
Hakkımızı alalım, sosyalizmi kuralım. Bu açlıktan, kuyruklardan, faşist cinayetlerden kurtulmak için örgütlenmek ve yine örgütlenmek. O halde, kardeşlerim, Gerçek'i okuyalım, tüm işçilere köylülere okutalım, öğrensinler sosyalizmi. 

Sizleri bu başarınızdan dolayı kerdeşçe kutlarız. 

Selamlarımızı iletir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Fırın İşçileri Adına 
Mehmet Özbekoğlu (Ankara) 


AET Heyeti İle Görüşmeler Bugün Tamamlanıyor 


Görüşmelerden Bir Sonuç Çıkması Beklenmiyor 


© GÖRÜŞMELERDE TÜRKİYE'NİN 1978 YILINDA TOFLULUĞA SUNDUGU ÖNERİLERLE, TOP-LULUĞUN BU ÖNERİLERE CEVABI ELE ALI- 


NIYOR. 


Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasındaki ilişkilerin yeniden ele alınması amaciyla Avrupa Toplulukları Konseyi Dönem Başkanı İrlanda Dışişleri Bakanı O'Kennedy başkanlığındaki heyet ile hükümet yetkilileri arasında dün Ankara- da başlayan resmi görüşmelerin bugün tamamlanması beklenmektedir. Heyet Başkanı O' Kennedy" nin görüşmelerin tamamlanmasından sonra bugün bir basın teolantısı düzenleyeceği bildirilmiştir. 

Dün başlayan resmi görüşmelerde, Türkiye'nin 1978'de AET ye sunduğu önerilerle bu önerilere AET'nin verdiği cevaplar üzerinde durulacaktır. Bilindiği „gibi, Başbakan Ecevit, 1978 yilnn Mayıs ayında Türkiye-AET ilişkilerinin genel durumunu görüşmek üzere Avrupa toplulukları Başkanı Roj Jenkins'i ziyaret 


etmiş, bu 
Türkiye'nin önerilerini içeren bir 


paket AET'ye sunulmuştu. Bu öneriler paketinde Ankara, katma protokolle Türkiye'ye vefilen 


TÜRKİYE'NİN 

Türkiye'nin AET'ye sunduğu başlıca öneriler şunlardır: 

© Türkiye'nin o yükümlülüklerinin 4. beş yıllık plan dönemi boyunca askıya alınması, bazı ürün listeleri üzerinde tarife indirimleri, kontenjanların liberalizasyonu. Katma porotekolün 5 
yıllık süre dolmadan yeniden ele alınması. 


© Terim ürünlerinde, Türkiye nin üçüncü dünya ülkelerine taninan elverişli ayrıcalıklardan yararlanması, 

© Türkiyenin tekstil ürünleri ihrazatına o AET'nin o uyguladığı kontenjanların kaldırılması. 


yükümlülüklerin 5 yıl için «dordurulmasını» ve AET'nin mali yardım ile sosyal ve tarımsal alanlarda Türkiye'ye yeni ödünler vermesini istiyordu. 

Bu konuların görüşüleceği toplantılardan bir karar çıkma olasılığının bulunmadığı, ancak tarafların karşılıklı öneriler konusunda birbirlerini «tartacakları» belirtilmektedir. 


ÖNERİLERİ 


© Topluluk ülkeleri; içinde Türkiyeli işçilerin serbest dolaşımıyla ilgili kararların iyileştirilmesi, topluluk ve Türkiye'de geçen işçi sigorta sürelerinin birbirlerine eklenmesi, emeklilik transferleri için toplulukça önlemler alınması, işçilerin yurda dönüşlerindeki sosyal güvenlikleri için özel bir fon kurulması. 


© Dördüncü beş yıllık plân dönemi için öngörülen ödemeler dengesi açığını kısmen kapatabil mek için her tür yardım (projeler, programlar, banka, özel ve devlet kredileri) toplulukça Türkiye'ye yapılması. 


DÜNYA MADENCİLİK KONGRESİNDEN 


© KONGREDE GÜÇ KOŞULLAR ALTINDA UYGU-LANAN MADENCİLİK SORUNLARI TARTIŞILDI. 

© KÖMÜR MADENLERİNDE MEKANİZASYONUN ÖNEMİ VURGULANDI. 


Atatürk Kültür Merkezinde yapılmakta olan 10. Dünya Madencilik Kongresinin ikinci gününde «küçük maden yataklarındaki (o madencilik sorunları ve güç koşullar altında uygulanan madencilik yöntemlerindeki gelişmeler» konuları tartışıldı. Toplantıda Romanya'da «düşük tenör lü toprakların değerlendirilmesinde dikkate alınen teknik ve ekonomik ögeler» ko- 


.nularında konuşan Romanya - 


delegelerinden E. Dobra ve 


ğunu vurguladı, . 


A. Simionescu, Romanya eko nomisinin temel amacının hammaddelerin yurt içinde sağlanması olduğu ve bu a - maçla ülkede düşük tenörlü cevher yataklarının işletile - bilmesi için pek çok proje hazırlandığını bildirdi. 
Romanya delegeleri, hazırlanan projelerin varolan tek. 
nik bilgiye teknolojinin ak - tarılmasının bugün için çö - züm bekleyen bir sorun oldu- 


Finlandiya delegesi K. Vaa 


joensuu ise Finlandiya'da ma dencilik sanayiinde özellikle son yıllarda daha küçük ve düşük değerli cevher yataklarına yönelme olduğunu açıkladı. 

Kongrenin ikinci oturumun da ise «güç koşullar altında uygulanan madencilik sorun. 
ları» tartışıldı. Sovyetler Birliği delegesi Bashkov, Sovyetler Birliği'nde güç jeolojik koşullar gösteren kömür yataklarında sürdürülen çalışmaların bütünüyle mekanize hale getirilmesi amacıyla işletme tekniği ve teknolojisi konusunda kaydedilen gelişmelere değindi. Bu gelişmelerin işgüvenliği açısından önemli olduğu da belirtildi. 


İngiltere'nin Sosyalist Ülkelerle Ticaretinde Verdiği Açık Artıyor 


İngiltere'nin sosyalist ülkelerle ticaretinde verdiği açıkların bir yıl içinde önemli ölçüde arttığı, bildiriliyor. 

İngiliz Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İngiltere'nin 1978'in ilk yarısında sos- 


yalist ülkelere ihracaat tutarı 

558,1 milyon sterlin iken bu ra» kam bu yılın ilk yarısında 618,2 milyon sterline çıktı, Buna karşılık, ithalat tutarı da 605,3 milyon sterlirden 710,2 milyon ster. 
line yükseldi. 


Buna göre geçen yılın ilk ya rısında İngiltere'nin söz konusu ülkelerle ticaretinde verdiği 47,2 milyon sterlinlik açık, bu yılın aynı döneminde 92 milyon sterline çıkmış oluyor. 


ABD'de Enflasyon Hızla Yükseliyor 


© AMERİKAN YONETIMI ENFLASYON ORANINI DÜŞÜREBILMEK IÇIN İSKONTO HADDINİ YÜZ- 


DE 1VE ÇIKARTTI. 


WASHİNGTON, (reuter,aa) — Hızla yükselen enflasyona kar- 


şı yeni önlemler almaya devam eden Amerikan yönetimi, reskont 


faiz haddini % 11'e çıkarmıştır. 
Kredileri kısmak enflasyon oranını düşürebilmek amacıyla bir ay kadar önce reskont faiz had- 


dini yüzde 10'dan yüzde 10,5'a çıkaran Amerikan yönetimi, alınan yeni önlemin etkilerinin kısa zamanda ortaya çıkmaya başlayacağını söylemiştir. 

Merkez Bankasının bu kararı doğrultusunda özel bankaların da kredi faiz hadlerini arttırdıklar bildirilmiştir. 


Ankara (anka) — 1979 yılının ilk yedi ayında yapılan ham petrol dışalımları, geçtiğimiz yılın 


Yedi Ayda Petrol Ürünleri İçin 371 
Milyon Dolar Ödendi 


© HAM PETROL ALIMLARI AZALIRKEN, PET - 
ROL ÜRÜNLERİ DIŞALIMLARI YUZDE 130 
ORANINDA ARTIŞ KAYDETTİ. 

© YEDİ AYDA, 1.3 MİLYON TON DOLAYINDA GÜBRE İÇİN 228 MİLYON DOLAR ÖDENDİ. 

petrol ürünleri o dışalımlarının, 


1978'in Ocak-Temmuz dönemine göre arttığı görülmektedir. Feul 


larlık dışalım içinde, en büyük ödemenin sanayi ürünleri karşılığında yapıldığını da göstermektedir. Sanayi ürünleri için ödenen döviz miktarı ( 1978'deki 1.6 milyar dolar tutarındaki değerinden 1.7 milyar dolara yükseldi Sanayi ürünleri için ödenen döviz miktarı 1978'deki 1.6 


Dünyada Gerçek 


21 Eylül 1979 s. 3 


uma Mp ayan U O 
POL POT ve LENG SARY 
ÖLÜME MAHKUM EDİLDİ 


© Pol Pot rejiminin vahşetini sürdürdüğü belgelendi. 
© Duruşmaya bir çok ülkeden hukukçular katıldı, 


Çin'in yardımıyla 


© İşkence aletleri ve Pol Pot hükümetinin belgeleri dinleyiciler arasında dehşet yarattı. 


Kamboçya'da devrik Pol ve Iang Sary Devrimci Halk Mahkemelerinde gıyaben yargılandılar ve ölüme mahküm edildiler. Duruşmalara çok sayıda ülkenin temsilcileri de katıldı. Sovyet Hukukçular Birliği Yürütme Kurulu Sekreteri Vladimir Kuznetsov'un New Times dergisi muhabirine, Mahkemenin davetlisi olarak aralarında Cezayir, Fransa, Hindistan, Japonya, Laos, Sovyetler Birliği, Suriye, ABD ve Vietnam'ın da bulunduğu 16 ülke avukatlarının duruşmalara katıldığını bildirdi. Kuznetsov şunları anlattı: 

«Bir avukat olarak, diyebilirim ki BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Anlaşması'nın tüm kuralları kesinlikle yerine getirilmiştir. Kovuşturma, savunma, yargılama tümü gereğince oluşturulmuştu. Pol Pot ve Ieng Sary giyaplarında yargılandılar. İki Kamboçyalı avukat ve bir ABD'li danışman sanıkların yanındaydı. 


Mahkemede ölümden kurtulabilen tanıkları Kamboçyalılar gözyaşları içinde dinlediler. 


vahşetinin kurbanlarından arta kalan kemik yığınını dehşetle incelediler. 


NATO Kimyasal ve Bakteriyolojik Savaş Hazırlığı Yapıyor 


© EMPERYALİST GÜÇLERİN BARIŞ DÜŞMANI 


GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR. 


Mahkeme kanıtları inceledi ve çok sayıda tanığı dinledi. Gerçekte dört milyon tanık olabilirdi - tüm yaşayan Kamboçya yurttaşları. Çünkü ülkede ölüsüne ağlamayan tek bir aile yoktur.» 

Tanıkların Mahkeme üyelerince dinlenmesi üç gün sürdü. Pekçok maddi kanıt gösterildi, bunlar arasında işkence silahları ve devrik rejimin belgeleri, kan lekeleri ve saç kılları taşıyan ve üzerlerinde «Made In China» işareti bulunan âletler bulunuyordu. 

Kuznetsov, «Gerçekte, mahkeme sırasında duyduğum ve gördüğüm herşey son derece dehşet vericiydi. 
Belki de Nüremberg mahkemelerinden bu yana dünya, böylesine insanlık dışı, masum insanların böylesine katledildiği, böylesine acımasız bir imha duymamıştır,» dedi. 

Hüküm de şöyle deniyordu; «Sanıkların faaliyeti- nin en ağır sonucu üç milyon insanın öldürülmesi ve yaşayan dört milyon insanın fiziksel ve menevi tahribatıdır. Kurbanlar arasında pekçok küçük çocuk ve ergin olmayanlar vardı.» 

Pol Pot ve Ieng Sary'nin ölüme mahküm edilmesi, bu mahkemenin başlıca sonucuydu, ama çok önemli diğer bir sonuç, da Çin'in insanlık dışı, sosyalizme karşı uygulamalarının ilk defa yargılanıyor olmasıydı. 

Tanıklar ve Pol Pot yönetiminin belgeleri, mahkemede rejimin Pekin'in yardımıyla kurulduğu ve işlediğini açıkça gösterdi. Binlerce Çin'li danışmanının orduyu, güvenlik kuvvetlerini ve yönetim kademelerini kontrol ettiği anlaşıldı. Tanıklar bunların pekçoğunun, Kamboçya'lılara işkence edildiği ve öldürüldüğü sirada hazır bulunduklarını bildirdiler. Aynı zamanda Kamboçya'nın ekonomik yağması programını da yöneten Çin'li danışmanlar, pirinç, lâstik ve diğer değerli hammaddeleri gemilerle Çin'e gönderdiler. İddianame- nin gösterdiği gibi Pekin, Pol Pot rejimine ekonomik ve askeri yardımda bulundu ve stratejik önemi olan yollar, limanlar ve hava meydenları için uzmanlar ve donanım gönderdi. Çin'in yardımıyla 1975 de 50.000 
olan asker sayısı, 1977'de 70.000'e çıktı. Mahkeme Pol Pot'un Ta Sanh'daki karargahında ele geçirilen belgeleri inceledi. Bunlar da Pekin liderlerinin devrik Pol Pot-Ieng Sary kliğini daha fazla parayla ve maddi olarak desteklemeye, bunun yanı sıra ormanda radyo istasyonu yapılarak yayın yapılmasına yardım edeceği- ne söz verdiği belirtilmekteydi. 

Mahkeme hükmünde haklı olarak, Kamboçya halkının Pol Pot haydutlarınca katledilmesinde Pekin'in eli olduğu vurgulandı. 


DEVRİK POL POT 
YÖNETİMİNİN 

YENİ KATLİAMLARI 
ORTAYA ÇIKTI 


Kamboçya'da devrik PolPot-TangSery yönetimi sırasında işlenen kitle katliamlarının yeni örneklerinin ortaya çıkarıldığı bildirildi. Kamboçya Radyosu'nun haberine göre ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yurt dışında bulunan aydınların yurda geri çağrıldığı ve daha sonra katledildiği bildirildi, Kamboçya Radyosu'nun sağ kalanların ifadesine dayanarak verdiği haberde, Paris'ten Çin uçaklarıyla önce Pekin'e sonra Pnom Penh'e getirilen aydınlar daha sonra yeniden «eğitilmek» üzere toplama kamplarına gönderildiler. Bu toplama kamplarında kitlesel imhaya uğradılar, Genel olarak katledilenlerin sayısının 3 milyonu aştığı kaydedildi. 


Pazartesi günü halka hitaben yaptığı bir açıklamada Afgenistan Demokratik Halk Partisi Genel Sekreteri ve Devrim Konseyi Başkanı Hafizullah Amin, Nisan Devri- 


ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik olarak oluşturmaya çalıştığı askeri gücün kuruluş çalışmaları ilerlerken NATO'nun Avrupa'da çıkabilecek bir kimyasal ve bak- 


teriyolojik o savaşa hazırlandığı bildiriliyor. 
Siyasi gözlemcilerce emper- 


yalist-militarist güçlerin yeni bariş düşmanı girişimleri olarak nitelenen gelişmelerin barış güçleri tarafından tepkiyle karşılanacağı belirtiliyor. 

ABD Silahlı Kuvvetler Komutanığından yapılan açıklamaya 


hazırlanmış koruyucu tabakaları olan özel üniformalar giydiği, bu durumun «kimyasal ve bakteriyolojik bir savaşa hazırlık» olarak değerlendirildiği bildirildi. Bilindiği gibi Pentagon soğuk savaş yıllarından beri kimyasal ve bekteriyolojik silahlar geliştirmiş ve bu silahları insanlar üzerinde denemekten çekinmemişti. 

Ayrıca ABD Savunma bütçesi- nin 1980 yılında % 3 oranında artırılacağı açıklandı. ABD Senatosunda yapılan oylamada 19'a 


karşı 78 oyla kabul edilen yeni savunma bütçesinde savunma harcamalarının enflasyonun doğurduğu etkilerle birlikte % 3“ 


minin kazanımlarını korumak üzere verilen mücadelenin süreceğini bildirdi. Ülkedeki feodal yapının kapitalist olmayan yoldan tasfiye edilmek üzere çalışıldığını söyleyen Amin, ülkede gerçek kardeşlik, bütün halk. 
lara ve uyruklara eşitlik ta- 


m ww“ 


© Federal Almanya'da bir «yeni-nazi», Komünist Partisi binasına bombalı saldırıya kalkışmak suçundan bir yıl hapse mahkum oldu. 23 yaşındaki Frank Stubbeman ve iki yardımcısı saldırıyı gerçekleştireme- den polis tarafından yakalanmişti. 


© ABD Mısır'a bir «F4-E» avcı bombardıman uçağı filosu verdi. Fantomları bir kaç aydan beri ABD'de staj gören Mısır'lı pilotların kullanacağı bildiriliyor. 


© İtalya, Fransa ve İspanya Komünist Partileri | yetkilileri bugün Madrit'te toplanarak Polisario Cephesinden bir heyet ile Batı Sahra sorununu görüşecektir. 


© Kampuçea Devrim Kenseyi Başkanı Heng Samrin, çalışmalarına Başlayan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna Dışişleri bekanı Hun Sen'in gideceğini açıkladı, Devrik diktatör Pol Pot ise BM'de Kampuçea'yı kerdilerinden başkasının temsil edemeyeciğini öne sürdü. 


© hindistan Başbakanı Şaren Singh, Asya ve Afrika ül. 
kelerinde her yıl yaklaşık yarım milyon kadının yeterli tibbi müdaheleden yeksun oldukları için doğum sırasında öldüünü bildirdi. 


© Pekin'de asılan bir duvar gazetesinde Çin'in Sovyetler Birliği ve Vietnam ile ilişkilerini düzeltmesi. istendi. «Bekleyişler» başlıklı gazetede önümüzdeki (o hafta başlayacak Sovyet-Çin görüşmelerinde dürüst davranılması ve Vietnam" da dökülen kanlara bir son verilmesi gibi talepler yer alıyor. 


© Kampuçea eski Devlet Başkanlarından Prens Sihanuk, Heng Samrin başkanlığındaki Devrim Konseyi yönetimine karşı Pol Pot yanlılarıyla birleşmeyi düşünmediğini ve bu amaçla Brüksel'de düzenleneceği bildirilen kongreye katılmayacağını açıkladı. 


HAFIZULLAH AMIN: «BÜTÜN HALKLARA VE UYRUKLARA EŞİTLİK TANIYORUZ!» ` 


nındığını belirtti, Anayasa tasırısı hazırlamak üzere özel bir komisyonun kurulmakta olduğunu kaydeden Amin, ülkenin dış politikada barış yanlısı tutumunu sürdüreceğini, barış içinde bir erada yaşama, bağlantısız olma, toprak bütünlüğüne, hükümranlığa saygı, içişleri- ne karışmama ilkelerine bağlı kalınacağını söyledi. 

Amin konuşmasında sosyalist ülkelerle ilişkilere önem verdiklerini vurguladı. 


Arap Ülkeleri Filistin 


Direnişini Desteklemek İçin 


milyar dolardaki değerinden 1.7 den fazla olduğu bildirildi. 


aynı döneminde gerçekleştirilen 650.2 milyon dolarlık değerine göre yüzde 41 oranında azalma gösterdi. Geçen yıl bu miktar 6.7 milyon tonu aşkın ham petrol alınmasına karşı, bu yıl bu miktar 3.5 milvan ton dolayları: na gerilemiş, Hn petrol karşılı ğında ise 382 milyon dolar dolayinda döviz ödemesinde bulunulmuştur. 

Ham petrol dışalımlarındaki a zalmaya karşın, daha pahalı olan 


Oil, makina yağları, petrol gazları ve öteki petrol ürünleri için geçen yıl 161 milyon dolar ödenirken, bu yıl bu miktar yüzde 
130 oranında artarak 371 milyon 
dolara çıktı. Özellikle Feul Oil dışalımları yüzde 137 oranında arttı ve 500 bin tondan 1,2 milyon tona çıkmıştır. Feul Oil için çeşitli ülkelere 102.7 milyon dolar tutarında döviz ödemesi yapıldı. 

Eldeki veriler, 2.67 milyon do- 


Türkiye Dünya 


Krom Gevheri 


Talebinin Yüzde 14'ünü Karşılıyor 


Çalışmalarına Pazartesi günü başlayan 10. Dünya Madencilik Kongresi'ne sunulan bir bildirge- de, Türkiye'nin dünya krom cevheri. talebinin yüzde 14'ünü karşıladığı belirtildi. 


Sözkonusu bildiride ayrıca, 


krcmit yataklarının düzensiz dağılımlarının bu madenin aranması ve işletilmesi o aşamalarında sorun yarattığı belirtilmiş ve işletme aşamasına geçilmeden önce geniş Kapsamlı arama ve rezerv tahmin çalışmalarının yapılmadığı söylenmiştir. 


milyar dolara yükselmiştir. Sanayi ürünleri içinde en yüksek ödeme, kimya ve makina sanayi ürünlerine yapılmıştır. Ocak-Temmuz döneminde kimya sanayi ürünleri için 541.6 milyon dolarlık döviz ödendi, bunun 228 milyen dolarlık bölümü gübre alımlarına gitti. Geçen yıl 7 aylık dönemde 787 bin olan gübre miktarı bu yıl 14 milyon ton yükselmiştir. 


Yılbaşından bu yana 501.8 mllyon ton dolarlık makina sanayi ürünü dışalımında bulunuldu, madeni eşya sanayi ürünleri dişalmi ise bir miktar geriliyerek, 16.2 milyon dolarlık değerinden 7.7 milyon dolara inmiştir. 


Geçen yılın 7 aylık döneminde pirinç dışalımı yapılmamış, ancak bu yıl alınan 12 bin 671 ton pirinç karşılığında 4.6 milyon dolarlık ödeme yapıldı. 


göre, ABD'nin dünyanın herhangi bir yerine ani müdahale için 
100 bin kişilik bir kolordu kurma hazırlıkları ilerliyor. Silahlı Kuvvetler Komutanı Edward, Meyer. yaptığı açıklamada, Avrupa dışında dünyanın herhangi bir yerinde çıkabilecek bir clay durumunda özel olarak hazırlanmış bu kolordunun harekete gı çirileceğini söyledi. Meyer, Avrupa kıtasında ise böyle bir durum için yeterli gücün mevcut olduğunu belirtti, 

Öte yandan, NATO Kuvvetleri Avrupa Bölgesi başkomutanı, Batı Alman general Schulze, son. 
bahar manevraları genel karar. 
gehında yaptığı açıklamada, Ba ti Almanya'daki Nato birliklerinin Avrupa'da çıkabilecek kimyesal ve bakteric'ojik bir savaşa hazırlandıklarını bildirdi. i 

Bu manevralarda ilk kez 5 bin Ameriken askerinin nükleer artıklardan, kimsayal ve biyolojik etkenlerden korunmak amacıyla 


> 


Tokyo, (anka) — Sovyetler Birliği'nin Güney Doğu Asya'da barış ve yumuşama ortamını geliştirmek amacıyla «ASEAN» örgütü üyesi beş ülke limenlarına savaş gemileriyle yapmayı düşündüğü dostluk ziyareti bölgedeki anti-komünist ve militarist çev relerce olumsuz karşılandı. 

Tokyo'da yayınlanan «Asahi Shimbun? gazetesi Malez- ya, Singapur, Tayland, Endonezya ve Filipinlerin oluştur. 


Güney Doğu Asya'da Anti-Komünizm ve Barış Düşmanlığı Elele 


SSCB SAVAŞ GEMİLERİNİN DOSTLUK ZİYARETİ YAPMA İSTEĞİ «ASEAN» BLOKU ÜLKELERİNDE GERİCİ TEPKİLERE NEDEN OLDU. 


duğu «ASEAN» 
manlarına Sovyetler Birli; nin ilk kez dostluk ziyareti yapma talebinde bulunduğunu bildiriyor. Ancak söz konusu ülkelerdeki ve anti-komünist bölge barışına katkı getirebilecek her türlü adımın atıl. 
masına karşı bu dostluk ziyaretlerinin yapılmasına karşı da direniyor. 
Filipinler Dışişleri Bakanlığı- nın konuya 


çağrısını hemen reddettiği, diğer «ASEAN» ülkelerinin de bölgede barış ve sosyalizm güçlerinin ilerlemesine yar - dımcı olacağı gerekçesiyle red cevabı vereceği bildiriliyor. 
«Asahi Shimbun» gazetesi ayrıca, «ASEAN> ülkelerinin örgüt üyesi Tayland'a askeri birlik yollayabileceklerini öne sürdü, Japonya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına da - narak verilen haberde Kambocya'daki Pol Pot yanlıları. 
nin devrilmesinden sonra gelişmelerin Taylend'ı da etkilemesi tehlikesine karşı «ASE AN>» ülkelerinin bu ülkeye askeri yardım yapmayı düşündüğü belirtildi. 


ülkeleri li 


militarist çevreler, 


çıktıkları gibi 


ilişkin Sovyet 


Fon Kuruyor 


Arap ülkeleri İsrail işgali altındaki Şeria'nın batı yakası ile Gazze şeridindeki Filistin halkının direnişini desteklemek için bir fen kurdular. 


Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen Kasım ayında yapılan Arap Zirvesinde kararlaştırıldığı üzere, Ürdün, Suriye ve Filistin Kurtuluş Örgütüne yapılması kararlaştırılan yardım 3 milyar dola. 
ra yaklaşıyor. Anlaşma gereğince yardımın 1 milyar 250 milyonu Ürdün'e, 1 milyar 150 milyoru Suriye'ye 250 milyonu FKÖ” ye, ve 120 milyonu da İsaril'deki Filistinlilere verileceği. bildiriliyor. i 


Filistin direnişine yapılacak yardımın Kuveyt, Suudi Arabisten, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Cezayir ve Libya tarafından ödeneceği belirtiliyor. 


Salyut 6 Uzay Aracının 


Getirdiği 
= 


L 


SSCB Cosmos Uzay Programı Müdürü Boris Petrov'- un, son uzay çalışmalarının verileri ışığında yaptığı açıklamaya göre insan, uzun süreli uzay uçuşlarında etkin biçimde çalışabilir, İnsanın, uzay koşullarına uyum süre - cinde kapasitesi artmakta ve daha sonra aynı düzeyde Kalabilmektedir. 

Uzayda 175 gün kalan Vladimir Liyakov ve Valeri Riyumin'in dönüşlerinden sonra Sovyet uzay bilimcileri ve uzay adamlarının yaptığı basın toplantısında Salyut ve Soyuz tekniklerinin başarısının kanıtlandığı açıklandı. Salyut 6 aracılığıyla uzay istasyonuna yeni âletler yerleştirildi. «İlerleme» adlı uzay kamyonuyla gönderilen 4,5 tonluk yeni malzemeyle birlikte istasyona iki yılda 


Olumlu Sonuçlar 


yollanan malzeme miktarı 9 
tona yükseldi. Aslında, uzayda kalış süresi tamamiyle å - letlerin istenen şekilde ça - lışmasına bağlı. 

Uzayda yaşama rekoru kiran iki Sovyet okozmonotu, uçuş boyunca her gün iki saat kültür fizik yapıyorlardı. 
Salyut 6 uzay gemisinin dışına monte edilmiş olan radyoteleskopun bakım ve tamiri ise, ancak uzaya çıkmak suretiyle yapılabiliyordu. Bu oldukça tehlikeli bir işti. Koz monotların formda oldukla - rının bir kanıtı da uzay gemisi dışına çıkmaları ve bir saat 23 dakika süreyle dışar- da kalabilmeleriydi. 

Uzay adamlarının gerçekleştirdikleri uzun süreli uçuşun taşıdığı ekonomik önem, ayrıca dikkate değer. Örne - ğin, planktonlar nedeniyle 


okyanuslarda renk değişik - likleri oluştuğundan, kozmonotlar Sovyet balıkçı gemilerini balık yığınlarına yöneltebildiler; orman yangınlarını başlar başlamaz bildirdi - ler. Kozmonot Riyumin'e göre, yaptıkları uçuşun SSCB'- ne sağladığı ekonomik yarar iki milyon ruble düzeyinde. 


Kozmonotların uzayın jeolojik yapısı alanında elde ettikleri deneyimler de çok önemli. Bu deneyimler, uzayın daha ileri boyutlarda tanınması çalışmalarına ışık tutabilecek, 


Bundan sonraki uçuşlar için, Sovyet kozmonotlarının önce bir Kübalı, daha sonra da bir Mecar kozmonotuyla uçmaları planlandı. Bu konu- daki hazırlıkların sürdüğü bildiriliyor. 


1979-1980 Sezonu | 


ki Oyunla Açılıyor 


ANTİGONE VE DELİ DUMRUL 


Istanbul Devlet o Tiyatrcları 1979-1980 sezonunu iki yeni oyunla açıyor. Antigone ve Deli Dumrul. Atatürk Kültür Merkezi 


Oda Tiyatrosunda sahnelenecek c'an Antigone'u bir Fransız yöretmen, Alain Mergnat yorumlayacak. Jean Anouilh'in bu ünlü 


DÜNYA TİYATROLARI İLE İŞBİRLİĞİ 


Devlet Tiyatrolarına 
Yunan Aktörler Sendikasının 


Çağrısı 


Devlet Tiyatroları: sanatçıları nın dünya tiyatroları ile işbirliğini geliştirmek amacı ile yaptığı çalışmalar sonucu, ilk çağrı Yunan Aktörler Sendikası'ndan geldi. Yunan aktörlerinin 1917 yılın: da kurmuş oldukları sendikadan gelen mektupta, Bulgar ve Yunan sanatçılarının kurdukları sendikalar arasında bir işbirliği anlaşması yapıldığına değinilmekte. o Yürütme kurulu adina Genel Başkan Emilie | İspilandi ve Genel Sekreter Basile Colcvus imzalarını taşıyan mektup şu görüşlere yer veriyor: «Biz Yunen aktörleri, Türk Kıbrıs ve Yu. 
nan Halkları arasında gerçek bir çıkar farkı olmadığını düşünüyoruz. Düşmanlık. havası, kendi çıkarları için bu bölgede barışın 


hüküm sürmesini görmek istemeyen, Kıbrıs'taki Türk ve Rum halkının katlandığı trajedinin gerçek suçluları olan bazı kişiler tarafından geliştirilmektedir. Ülkelerimiz aydınları ve aktörleri için, halkımızı eserleriyle ve çalışmalarıyla eğitmenin, ön yargılarla çarpışmanın ve ülkelerimiz arasında işbirliği, karşılıklı anlayış ve dostluk havası yaratmanın esas görev olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla, üç birlik arasında «Türk, Kıbrıs, Yunan» artistik ve sendikal konular üzerinde bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasını öneriyoruz. Bu anlaşmanın imzalanması için görevlilerinizi burada, Atina'da ağırlamak bizim için büyük bir zevk olacaktır. 


Ankara'da Uluslararası Çocuk Kitapları Sergisi 1 Ekim'de Açılıyor 


ANKARA (A.A) — 

Uluslararası Çocuk Kitapları Sergisi, bu yıl 1 Ekim pazartesi günü Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılacaktır. 
Sergi 7 Ekim'e kadar açık kalacaktır. 

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, sergi süresince, çocuklara film ve slaytlar göstecileceği, çeşitli ülkelerin çocuk müziklerinden örnekler sunula- 


İRAN'DA 
ŞAFAK SÖNÜYOR 


Tudeh Merkez Komite Üyesi 


HISROV RUZBEH in 
Savunması 


Hiyaı 30-7L 


aval adresi Öner Cravoğlu Baymusahip Sx. Tan Ap, 10/11 Coğeleğlu/tanbu! 


cağı, bildirilmiştir. 

Açıklamada ayrıca, 5-12 Kasım tarihleri arasında kutlanacak çocuk kitapları haftası nedeniyle, bakanlığa bağlı halk ve çocuk kütüphanelerinde. çocuk yayınlarını içeren sergiler açılacağı da kaydedilmiştir. 


1947 yılından bu yana ülkemizde çocuk kitapları haftasının kutlandığının belirtildiği açıkla 


mada daha sonra şöyle | denilmiştir : 
«Çocuklarımızı güzele, doğru- 


ya yöneltmek, onları iyi kitaplar, yazarlar ve yabancı ülkeler çocuk kitapları konusunda bilgili kılmak, okumaya özendirmek, yeni o yayınlanan yararlı çocuk kitaplarını tanımalarına yardımcı olmak, anne ve babalara çocuklar için kitap seçebilme kolaylıkları sağlamak düşüncesiyle geleneksel uluslararası çocuk kitapları sergisi'ni bu yıl da düzenlemiş bulunuyoruz.» 


yapıtında başrolleri Arsen Gürzap (Antigone) ve . Haluk Kurdoğlu (Kreon) paylaşıyorlar, Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği oyunda, dekorları Nurettin Özkönü, kostümleri ise yine bir Fransız sanatçı, Brigitte Pillet hazırladılar. Pillot aynı zamanda yönetmen yardımcılığını da üstlenmekte. 


İstanbul Devlet Tiyatrolarının Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği ikinci yeni oyun ise «DELİ DUMRUL». Yazarı Güngör Dilmen. Can Gürzap sahneye koydu. Müziğini Babür Tongur” un, dekorunu ise Mengü Ertel'in yaptığı oyun, Büyük Salonda sergilenecek. Dumrul rolünü Şahin Çelik, Dede Korkut rolünü ise Turgut Savaş üstlendiler. 


21 Eylül 1979 


Faşizmi Yığınların 


Bilinçli Mücadelesi Yenecektir 


Faşizm, burjuva diktatörlüğünün en kanlı biçimidir. Burjuvazi, emekçi sınıfların mücadelesini durdurmakta aciz kaldığı zamanlar, faşizme başvurur. Türkiye'de faşizm MHP ile tezgahlanmak istenmektedir. 

Faşizmi yenmek için yığınların faşist ideolojiyi tanımaları, onun politikalarının içyüzünü bilmeleri şarttır. Çünkü, faşizmi yığınların bilinçli mücadelesinden başka yenecek güç yoktur. 

Faşizm, egemen burjuva ideolojisine yaslanarak yola çıkar. Ama giderek klâsik burjuva demokrasisinden farklı olan çizgilerini gösterir. Faşizmi daha gelişirken tanımak ve ona karşı uyanik olmak, faşizme karşı mücadelede önemli bir Tol oynar. 


FAŞİZM SERMAYE 


- SAVUNUCUSUDUR 


Mussolini de, Hitler de birer faşistti. Bunların başını çektiği faşist hareketler İtalya'ya ve Almanya'ya faşizmi getirdiler. Sonra da aralarında birleşerek dünyayı kan ve ateşe boğdular. 
Faşizmin insanlığa saldırısının uç noktasına vardığı ikinci dünya savaşı, emperyalizmin zorunlu bir sonucu oldu. ABD emperyalizminin ve Batı Avrupa kapitalist ülkelerinin ekonomik krizinin öteki dünya ülkelerinin sırtına bindiriilmesi oldu bu savaş. Faşizm bir araç olarak kullanıldı. 

Türkiye'de de burjuvazi, giderek artan s1- kıntılarından kendisini kurtaracak siyasal güçleri yaratırken MHP'yi gözardı etmiyor. MHP'nin demokrasi için, emekçi halkımız için taşıdığı büyük tehlikeyi açığa çıkarmak gerekir. 


MHP ZENGİNLERE HÜRRİYET 


VADETMEKTEDİR. 


MHP «emekçileri kurtarmak» iddiasını ileri sürüyor. Halbuki MHP sermayenin baş sözcüsüdür ve emekçilere düşmandır. Kapitelist köleliğin devamından yanadır. Kapitalistlerin mülkiyetinin bekçisidir. Mülkiyeti olana hürriyet, olmayana zulüm, faşizmin karakteridir. MHP zengini kayırıp yoksulu ezeceğini saklamıyor. Türkeş 
9 ışık adlı kitabında şunları söylüyor: 

«Tarih ve siyasal tecrübeler bize göstermiştir ki, mülk, insandan bölünmez bir par- ça, mal canın yongasıdır. Mülkiyet insanın teşebbüs gücünün artmasına imkân vermiş, şahsiyetini geliştirebilmesinde en büyük unsur olmuştur.» 


aŞu noktayı tekrarda büyük fayda vardır: 

Hürriyet; iktidar, kuvvet ve mülk sahibi olmaktir.» 

Türkeş'in yukarıdaki sözlerinin bir tek anlamı vardır. Mülk sahibi olanlar kudretlidir ve iktidar onların olacaktır. Hürriyet de onlara aittir. 
Mülk sahibi olmayan yoksullar ise bütün bunlardan yoksun kalacaktır. 

MHP zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacaktır. Bu niyetine sözde kılıf geçirmeye çalışmaktadır. Ama, kılıfı geçirirken bile niyeti açıkta kalıyor. Türkeş, bu konuda şu görüşü ileri sürmektedir: 


«Toplum içerisinde insanlar kişisel liyakat ve kabiliyetlerine göre görevlendirilmeli ve bir sıraya konulmalıdır. Bütün bunlarla beraber ayrımsız olarak herkese bir imkân 


eşitliği sağlanmalıdır. İmkân eşitliği derken, 

mücerret anlamda bir imkân eşitliği anlaşılmamalıdır.» 

Görülmektedir ki, Türkeş «fırsat eşitliği» vereceğini söylüyor ama, sakın yanlış anlaşılmasın, bu sizin zannettiğiniz gibi bir eşitlik olmayacak diye de ekliyor. 

«Fırsat eşitliği» ne anlama gelir? Fırsatçının daha rahat çalışması, emekçilerin fırsatçılar eli- ne terkedilmesi, 


MHP İŞÇİLERİ AÇ BIRAKACAKTIR 


Zaten MHP işçilere, yoksulluğunuza razı olun, patronlar size ne verirse onunla yetinin demektedir. Faşizm işçilere ekmek değil, kader vadetmiştir her zaman. Meselâ MHP kazara iktidara gelirse, işçiler ücretlerinin artırılmasını istiyemiyeceklerdir. Türkeş'in ne dediğine bakalm: 

«Para her şey demek değildir. Bir takım insanlar önümüze dikilip her iş için esas olarak parayı ileri sürüyorlar. Yanlıştır. Her işte esas olan halktır, insandır.» (Türkeş - Türkiye'nin meseleleri sf: 53). 

İşçilere, para istemeyin diyor MHP, O halde para ve mülk patronlarda olacak. Mülk kimde ise hürriyet de onda olacağına göre, işçiler hür olamıyacaklar. MHP, insanların, hür olmasalar bile insan olarak kalabileceklerini savunuyor. Bu, faşizmin, yalan söylerken bile yakayı ele vermesidir. Türkeş'den önceki faşistler de aynı şeyleri söylediler ve yaptılar, Hitler de Türkeş gibi düşünmüş ve yapmıştı. İşte Hitler'in görüşü: 

«İnsanların fikri melekelerini geliştirme- ye sevkederek yegane düşünce yüksek ücretlerden ibaret ise bu tür bir devir aleyhinde en acıklı çöküş işaretlerinden birini teşkil eder.» (Hitler - Kavgam sf: 49). 
Görülmektedir ki, faşistler, yoksulluk kadar 

yoksulları da hor görmektedirler. Aslında onlar, ne kader gizlemeye çalışırlarsa çalışsınlar, emekçileri insandan saymazlar. 


MHP EMEKÇİLERE KARŞI 


SERMAYENİN BEKÇİSİDİR 


Şu sözler Türkeş'e aittir ve faşistlerin, iktidara geldiklerinde kimi koruyacaklarını açıkça göstermektedir: 


«Toplumun kalkınmasında özel teşebbüs desteklenecek, himaye edilecektir... demek ki özel teşebbüsü korumak, himaye etmek prensibimizdir, desteklemek, teşvik etmek prensibimizdir.» (Türkeş-9 Işık sf; 17). 

Özel teşebbüsü (desteklemek, teşvik etmek, korumak MHP'nin prensibi olduğuna göre, özel teşebbüsün kimlere karşı korunacağı ve destekleneceği açıkça anlaşılmıyor mu? Şüphesiz işçilere, emekçilere karşı, Sermaye çevreleri her ağızlarını açtıklarında esas sınıf düşmanlarını dile getiriyorlar. İşçiler, memurlar, tüm çalışan sınıflar... 

MHP emekçilere karşı sermayeyi koruyacak. 


MHP ANGARYAYI SAVUNUR 


MHP mevcut durumu korumakla kalmayacaktır. İşçileri daha fazla çalıştırıp patronların 


daha da zenginleşmesini seğlayacaktır. MHP'nin kuracağı düzende, faşist devletin zenginlikleri de, işçileri daha çok çalıştırmak suretiyle artırılacaktır, Türkeş işçileri nasıl çalıştıracaklarını şöyle itiraf ediyor: 

«Az gelişmiş ülke, makina ve kalkınma araçları kıt bir ülke olduğu için, bazı makinaların yapabileceği işler, emek ikamesi suretiyle de yapılabilir. Özellikle alt yapı yatırımları, bayındırlık işleri, yani, yol, su, baraj, liman, okul ve diğer yapı işleri, yoğun bir emek kullanımı ile belirli oranda gerçekleştirilebilir. Yukarıda sayılar işler, büyük döviz harcaması sonucunda ithal edilecek makinalar yerine, ülkemizde ucuz ve kolay bir şekilde, kazma-kürek yoluyla yapılabilir. Bu suretle kalkınmada kullanılacak sermayeden tasarruf edilmiş olur, Emek bu niteliğiyle bir tasarruf kaynağı haline gelir. Atıl işgücünden bu şekilde yararlanabilmek, bir disiplin ve teşkilât işidir.» (Türkeş, 9 Işık, sf: 49). 

Bu sözler gereği kadar açık değil midir? 

Hangi işçiye sorsak, Türkeş'in bu sözlerinin anlamını bilir. Çünkü Türkeş, makina satın alıp işçilerin rahat çalışmasını sağlayacak (yerde, emeği daha yoğun kullanarak tasarruf yapacak, Bu ucuz ve kolay yol nasıl gerçekleşir; işçilere daha az ücret vererek, onları daha çok çalıştırarak. Hem de kazma kürekle yaplıra.#k MHP yolları, barajları, binaları... Makina yerine insan. Bu faşizmin vahşetidir, Türkeş'den çok önce de faşistler bu yolu denediler. 1936 yıllarında Hitler Alman işçileri, maden ocaklarında 17 saat çalıştırmaktaydı. Bu fazla çalışma için işçilere ek para ödenmiyordu. 

MHP, işçileri fazla çalışmaya ikna edemiyecek, Çünkü işçiler, onun faşist davasına bağlı degillerdir. Türkeş bunun da yolunu gösteriyor! 

İşçileri bu gibi işlerde çalıştırmak diyor: «disiplin ve teşkilât işidir.» Nasıl bir disiplin ve nasıl bir teşkilât acaba? 


MEKÇİLER FAŞİZMİ TANIMALIDIR 


MHP sermayenin en kanlı, en zorba iktidarını kurmak istiyor. Bunu gizlemeden, açık açık söylüyor. Türkeş'in sözlerini duyan, dinliyen emekçiler, bunun arkasındaki zorba niyetleri farketmekte zorluk çekmezler, 

Bu nedenle, faşizmi sadece Işçi sınıfının de-Bil, hatta ondan çok, öteki emekçi kesimlerin, köylülerin, memurların, öğrencilerin, esnafların tanıması gerek, K 


Türkeş tekelci sermayenin desteğinde güçlenmeye çalışmaktadır. Sermaye sınıflarının kesin desteğine sahiptir, güvenine de lâyık olmaya çalışmaktadır. Emekçi örgütlerine düşmanlığı, her ağzını açışında DİSK'e, TÖB-DER'e, emekçi sınıfların demokratik ve siyasal örgütlerine saldırması rastlantı değildir. Patronları, emekçileri sadece kendisinin «ezebileceğine» inandırmaya çalışmaktadır. 

Türkeş, sermayeden yana olduğu için azılı bir Amerikancıdir da, Sermayenin sadece Türkiye'deki çıkarlarını değil, uluslararası çıkarlarını da savunur. 


İşçi sımfı bilimi emekçilere şu öğüdü verir: FAŞİZMİN BAŞI HER GÖRÜLDÜĞÜ YERDE EZİLMELİDİR! 


Ulusal Baskılara Karşı Mücadele Demokratik Bir Görevdir 


Sosyalizmin bilimi, değişik ulusiaın aynı 


lar üzerinde edinilmiş im- 


devlet tiyazlardır. Bu olgular de- 


Ayrıca bileşik uluslarda üretim güçlerinin yükselişi 


rılmaya evet mi - hayır mı? 
Bu soruya işçi sınıfı, bur 


RADYO PROGRAMI 


TRT —| 
05.00 Açılış. 05.05 Türküler. 06.02 Günaydın. 07.15 Bölgesel Yayın. 07.30 Haberler. 07.40 Sabahtan Sabaha. 09.02 Kadın Dünyası. 10.21 Bölgesel Yayın. 11.05 Şarkılar. 11.30 Hafif Müzik. 12.00 Bölge Haberleri. 12.10 Öğle Üzeri. 13.00 Haberler. 
13,15 Hafif Müzik. 13.30 Bölgesel Yayın. 14.32 Yurttan Sesler. 
15.00 Bölgesel Yayın. 15.40 Türküler. 16.00 Bölge Haberleri. minde milliyetçilik adını atan algan Mn, aio aklar 120 Bölge Sarn d a elm lime .16 Bölgesel Yayın. 19.00 Haberler. 19.30 Bölgesel Yayın. a 

22.02 Çocuklar İçin On Dakika. 20.15 Köy Dağarcığı. 21.02 Ha- mekçilerin birliğini bozan fif Müzik, 21.17 Şarkılar. 21.45 Türküler. 22.02 Hafif Müzik. milliyetçiliğe karşıdır. Sos- 
22.35 Melodiden Melodiye. 23.00 Haberler. 23.10 Tatil Gecesi yalizm, kendi öğretisi ve 

safları içinde milliyetçi dü- 


01.05-05.00 Gece Yarısı. 
şünce ve unsurların sız- 


TRT — il 
08.00 Açılış. 08.02 Gün Başlıyor. 09.00 Olayların İçinden. 09.30 masına karşı tavizsiz bir Sabah Konseri 10.30 Uygarlık Uğruna. 11.00 Hafif Müzik. mücadele yürütür. 
ve em dao. a Re Halk Sosyalizmin çıkarları azenları. 13.00 Haberler. 13.30 Olay içinden. 14.30 Konser i Saati. 15.40 Çeşitli Müzik. 16.40 Türküler. 17.00 Açıklamalı çısından Ulusları bir arada Küçük Koro. 18.00 Türküler Ne Der?. 19.30 Hafif Müzik. 20.30 tutan bağlar her hangi bir Küçük Konser. 21.00 Şarkılar. 21.15 Spor Gazetesi. 21.45 Saz ulusun baskısıyla değil, bütün ulusların gönüllü kararıyla olmalıdır. Zaten sos 


Eserleri. 22.30 Türküler. 23.00 Müzikte Çağlar .23.30 Haberler. 
yalizm, ulusların bu doğ- 


23.35 Hafif Müzik. 23.55 Kapanış. 
rultuda (o evrimleşmesinin 


çatısı altında yaşamalarına karşı değildir. Tersine sosyalizm büyük birimlerden yanadır. Usal (milli) çıkarları güçlendir.ne ve her-Şeyin üzerinde tu..na e limleri, - sosyalizmin bili- 


TRT — III 
07.00 Açılış. 07.20 Güne Başlarken. 08.00 Sabah Konseri 09.00 
Haberler. 09.30 Hafif Müzik. 10.00 Türk Yorumcuları. 10.30 Al- i ini maddi temellerini yaratan menya'dan Müzik: 11.00 Öğleye Doğru. 1200 Haberler. 1209 | mo 8 İM Sizin İçin Seçtiklerimiz. 13.00 Konser Saati. 16.00 Müzik Soh- EE lee betleri. 17.00 Haberler. 18.00 Stüdyo FM. 20.00 Çağdaş Müzik. yalizmin karşı olduğu, u- 
230 Çeşitli Müzik. 22.09 Gecenin Getirdikleri. 23.00 Cuma lusların kaynaşması ya da 
Korseri. 24.00 Gece ve Müzik. 01.00 Kapanış. birlikte yaşamaları değil, TV ulusların zorla kaynaştırıl- 
19.00 Haberler. 19.05 Marce. 19.30 M.E.B. 20.00 Halk Müziği. ması ve birlikte yaşamaya Teh seye zan tee EM 2l Z0 NN zorlanmasıdır. Çünkü, bu inema. at Heaven Allows Yön: Doualas Sir. 22: > Yüzme (Bant). 23.15 Judo ve Güreş Finalleri (Canlı). 24.00- durumda söz konusu olan 01.00 Özet (Canlı). baskıdır, zorla eritmedir (0- similasyon) ve başka ulus- 


mokrasiyle çelişir. Gerçek bir demokrasi olan sosyalist demokrasi, tüm anti- demokratik olgular gibi uluslar arasındaki eşitsiz ilişkilerin de düşmanıdır. 


Bu nedenle, her türlü baskıya karşı savaşan sosyalistler ulusal baskılara karşı da savaşırlar. Ulusal baskıya karşı mücadele etmek sosyalistler için bir demokrasi sorunudur. Ezilen ulusun baskıdan kurtulması, ancak kendi kaderini tayin edebilmesi ile mümkündür. Bu nedenle sosyalistler ulusların kendi kaderlerini tayin haklarını, önemli bir demokratik görev olarak görürler. Ulusal soruna her zaman sosyalist mücadeleyi tamamlayan demokratik bir sorun olarak bakarlar. 


Ulusların eşitlik temeli üzerine büyük birimlerde birlikte yaşamaları sosyalizmin bilimi için istenilen bir durumdur. Tek tek uluslar yerine kaynaşmış uluslar, emperyalizmin ve gericiliğin karşısında daha büyük bir gücü ifade-eder. 


ve insanların refaha ulaşmaları daha kolay olmaktadır. Lenin'in deyimiyle böyle bir toplumda elde edilecek şey «şu kadar daha az çalışma ve şu kadar daha fazla ücret demektir.» 

Ancak kapitalizm şartlari altında ulusların bir arada bulunmaları zora dayalıdır. Dolayısıyla böyle bir birlik, sosyalistler için benimsenmezdir. Öyleyse bir ulus, ayrılıp kendi bağımsız devletini kurabilmelidir, 

Ne var ki; ulusun ayrılması aynı zamanda ezilen ulusun ulusal burjuvazisinin de sorunudur. Ulusal pazar amacı güden burjuvazi de «kendi» ulusunun ayrılmasından yana oy kul lanır. Dolayısıyle işçi sınıfı ve burjuvazi, ulusun ayrılması sorununda «aynı ata» binmiş sayılırlar. İşte burada, burjuvazi ile işçi sınıfı siyaseti arasındaki ince ayırım çizgisi önem kazanır. 

Burjuvazi için mesele ulusun ayrılmasından ibarettir. Yani burjuvazi açısından sorun pratiktir. Ay- 


juvazi gibi pratik cevaplar veremez. İşçi sınıfı ayrılma talebine evet ya da hayır diye cevap vermeden önce, ulusal sorunu kendi. sınıfsal amaçlarına bağlı olarak ele alir. Çünkü; ulusun kaderinin, işçi sınıfı açısından önemi, o ulus proletaryasının gelişmesine yarar sağlayıp sağlamıyacağı noktasındadır. Ayrıca ezilen ulus emekçilerinin dünya işçileriyle olan ortak çıkarlarına uyup uymadığındandır. 

Burjuvazi açısından ayrılma sorunu her şart altında tek boyutludur. Burjuvazi soruna hemen ve pratik cevaplar bulabilir. 
Çünkü o sadece kendi burjuva sınıf çıkarıyla ilgilenmektedir. İşçi sınıfı ise ken di çıkarını değil, kendisinin de tabi bulunduğu uluslararası işçi sınıfının genel çıkarlarını gözetmektedir. 
Bu nedenle işçi sınıfının ulusal sorunda perspektifi, dar burjuva milliyetçiliğinin sınırlarını aşar. Ulusal sorunda, sosyalizm hedefini gözetmeksizin milliyetçiliğin dar kabuğu kırılamaz. 
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Dizgi : Kitle Gaze! -cilik Matbaacılık A.Ş. 


Baskı: Hürriyet Ofset Tesisleri, 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SPOR 


Akdeniz Oyunlarında 


Başarısızlıklar Sürüyor 


Türkiye'nin de katıldığı 8. 
inci Akdeniz Oyunları Yugoslavya'nın Split şehrinde devam ediyor. Çeşitli spor dallarında şimdiye değin yapılan yarışmalarda ülkemiz sporcularının kayda değer “başarıları olmadı. Zaten sporun böylesine ihmal edildiği bir ülkeden daha fazlasını beklemek olası değil. 

«Ata sporu» güreşte bile sporcularımızın nasıl döküldükleri bir kez daha ortaya çiktı. Güreşte hiçbir iddiası olmayan ve dünya çapındaki şampiyonalarda dereceye bile giremeyen Akdeniz ülkeleri arasında Türkiye'nin geçmişteki bariz üstünlüğünden eser kalmadığı görüldü, Şimgiye değin yapılan greko-romen stili güreşlerde sporcularımız sadece bir altın madalya ile yetinmek zorunda kâldılar. Güreşçilerimiz- den 5'i, güreşte hiç iddiası olmayan ülkelerin sporcularına yenilerek elendiler ve dereceye dahi giremediler, 

Yugoslavlar 10 sikletten yedisinde altın madalya alarak, takım halinde diğer ülkelere domine ettiler. İtalya ve Yunanistan gibi güreşte dünya ölçeğinde geri olan ülkeler bile Türkiye'den daha fazla madalya topladılar. 
Greko-romen güreşlerin madalya sıralaması çizelgede verilmektedir. 


Yugoslavya 7 
İtalya 
Yunanistan 


| ; 
Jerin, Nasuh Akaviapin, Gazanfer Bilge'lerin rakiplerini tuşa getiren resimlerden başkalarına rastlanmadı. Şimdi boyalı basın esırtı minderden kalkmayan» güreşçilerimizin fotoğraflarını bol bol basıyor. Arkasından da «ah biz ata sporu güreşte bu hale ge. 
lecek millet miydik?» vaveylalerini koparıyor. Federas- 


Elektrik 
Kısıntı 
Programları 
Seçim 
Kaygısıyla 


pi P 
Gizleniyor 
Baştarafı s. 1'de landığı ileri sürülüyor. Yet - kililer, İstanbul başta olmak Üzere, seçim yapılacak illerde hükümetin elektrik kısın. 
tıları yüzünden oy kaybından çekindikleri için (kesintiler konusunda sessiz kalıyorlar. 


GREKO-ROMEN GÜREŞLERDE MADALYA SIRALAMASI 


Altın Gümüş Bronz Toplam 


yon başkanlarının biri gelip, ötekisi gidiyor. Boyuna antrenör değiştiriliyor. Yeni gelen ayağının tozuyla «ata sporu» güreşi nasıl kurtaracağını ipe sapa gelmez sözde öneri ve tedbirlerle açıklıyor. Aradan bir süre geçiyor, yine eski hamam eski 


48 kiloda altın madalya kazanan Salih Bora 


tas! Neden? Çünkü Türkiye'nin tüm spor dallarında olduğu gibi güreşte de diğer ülkelerle kıyaslandığında neden geri olduğunun, neden gerilediğinin ve neden gerilemeye mahkum olduğunun sosyal ve ekonomik kökenlerine inilmiyor. Başarısızliklarını kişisel ya da kadrosal eksikliklerden ileri geldiği, bunlar değişirse başarı kazanılacağı sanılıyor. Ve palyatif üç beş tedbirle mesele 


ra da hezimet acinis olunca, yeni kurbanlar araniyor. 

Bu yazımızda güreşin gerilemesini ayrıntılı olarak ele almak niyetinde değiliz. Ancak geçerken belirtelim ki, herşeyin daha fazla kâr amacına göre uyarlandığı bu gözü doymazların vurgun dü. 
zeninde, değil sporu gerçek 


Kısıntıları resmen açıkla - mayan hükümet yada kent yöneticileri yurttaşları emri vaki kesintilerle karşı karşıya bırakmayı yeğ tutuyorlar. 


Böylece, kentlerde her semt için belli saatlerde kesinti yapmak ve bunu yurttaşlara duyurmak yerine, hergün degişik semtlerde değişik saatlerde kesinti uygulamıyor. 
Böylece yetkililerin bildikleri elektrik kesinti dağılımı ve programı, yurttaşlardan gizli tutularak, onların işlerini ve tüm günlük yaşamlarını kesintileri de hesaba katarak düzenlemeleri önleniyor. 


İstanbul Senato Seçiminde Solda Eylem Birliği Çağrısı 


İstanbul'da bağımsız aday Önger, TSİP'li, TİP'li ve bağımsız adaylara eylem birliği çağrısı yaptı 


Istanbul — (a.a) İstanbul bağımsız senatör adayı Bakiye Berla Onger TSİP'li, TİP'li adaylarla bağımsız adaylardan Niyazi Ağırnaslı Ile Recep o Cura'ya mektup göndererek, Seçimlerde eylem birliği yapılmasını öner- 


miştir. 

Bağımsız aday Beria o Onger, mektubunda, işçi sınıfının gücünü sol adayların temsil ettiğini belirterek aradaki görüş ayrılıklarinın eylem birliğini engelleyemiyeceğini belirtmiştir. 


ÇAN'DA FAŞİSTLER İLERİCİLERİN GİTTİĞİ KAH- 


VEYE SALDIRDI. í 


Çan (Gerçek) — Çan'da ilericilerin gittiği kahve Salı günü saat 20.30 sıralarında 30 kişilik bir faşist grubun saldırısına uğradı. 

Taşlı ve sopalı olarak yapılan saldırıda birçok kişi yaralandı, bina tahrip edildi. 


Daha sonra Halkevi binasına da saldıran faşistlerin bu saldırılarını kınayan Sosyalist Gençler Birliği Çanakkale Şube Başkanı Sami Görür özetle şunları 


söyledi: 


«Uzun süreden beri Çan'da terör estiren faşistler saldırılarına yenilerini eklediler. Çan'daki halk güçleri faşizme geçit vermeyeceklerdir.» 


sosyal işlevine kavuşturmak, asgari ölçüde bile geliştirmek kolay değildir. Spordaki gelişme, kitleler gerçek anlamda spora sahip çıktıkları, temel spor dallarının küçük yaştan itibaren yaygınlaştırılması uğruna taleplerini yükselttikleri ölçüde sözkonusu olabilecektir. 

Şimdiye değin yapılan karşılaşmalarda sporcularımızın genel başarısızlıkları yanında masa tenisçilerimizin üçüncü olması bir gelişme olarak nitelenebilir. Yine yüzmedeki «tek ümidimiz» Murat Özüak'ın 400 metre ferdi karışıkta Türkiye rekorunu üst üste iki defa yenilemesi ve finalde beşinci olması geçmişten beri hiçbir varlık gösteremediğimiz yüzme dâlında bir başarı sayılmalıdır. 
Kürekte erkek sporcularımız hiçbir başarı gösterememişlerdir. Sekiz yarışmadan 


üçüne katılan kürekçiler bun 


sır'ı geçerek, EEE kurtulmuşlardır. 

Yine temel spor dallarından jimnastikte hem kadınlarda, hem erkeklerde sporcularımız son sıraları almişlardır. 

Yarışmalar Yugoslav, Fran sız ve İtalyan sporcularının hemen çoğunlukla ilk sıraları paylaşmalarıyla sürmek. 
tedir. 


ABD 


Baştarafı s. 1'de 


ğimiz, uluslararası alandaki saygınlığımız ve egemenlik haklarımız açısından ciddi bir tehlike ‘gizli olduğunu yaşam tüm & çıklığıyla gösteriyor. Kuşkusuz ABD, bütün gücüyle Türkiye” deki askeri üslere «daimi sta tü» sağlayarak ayrıcalıklarını korumaya, Türkiye'den yakın ve Orta Doğu'daki militarist çıkarlarını korumak amacıyla bir muharebe alanı olarak yararlanma- ya çalışacaktır. Türkiye'nin İsrarla komşularıyla barış ve dostluk içinde yaşamayı, onlarla tüm alanlardaki işbirliğini geliştirmeyi gerektiren ulusal çıkarlarına gelince, bu çıkarlar okyanus ötesindeki politikacılara ve generallere yabancıdır. 


EGE BÖLGESİ 
"MADEN İŞÇİLERİ 
SENDİKASI 
ŞAHNALI ŞUBE 
SEÇİMLERİ YAPILDI 


Ege Bölgesi Maden İşçileri Sendikası Şahnalı Şubesi'nin geçtiğimiz günlerde yapılan seçimleri, sendika sekreteri Duran Özpay'ın listesi kazındı. 

Daha önce özel sektörce işletilen ve geçtiğimiz aylar- da devletleştirilen oŞahnalı Linyit Ocakları'nda çalışan işçilerin sorunlarıyla ilgili ola rak Özpay şöyle dedi: «Şah-, nalı işçileri en zor şartlarda çalışmaktadır. İşçi sınıfımızın ekonomik-demokratik ka zanımlarını geliştirme bakımından zorlu görevlerle karşı karşıyayız. Yönetimimiz, bu güçlüklerin üstesinden gel meye ve işçi sınıfına lâyık olmaya çalışacaktır.» 


TMMOB Yöneticileri 
Hakkında Soruşturma Açıldı 


Baştarafı s. 1'de mücadelesinde (o hayatlarını kaybedenler için bir dakika-Dk saygı duruşunda bulundu. 
lar. Yapılan basın toplantı - sında katsayı artışının seçimlere yönelik bir aldatmaca olduğu ve sorunun ancak memurlara sendika kurma hakkı verilmesi halinde çözüleceği belirtildi. 

Bu arada bir açıklama yapan İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, «bugün me. 
murlarımıza ödediğimiz maaşlarla geçinmeleri imkânsız hale geldi. Şahsen memurlarımın yüzüne bakerken üzülü yor ve utanıyorums dedi. 

Ankara'da teknik memurlar Başbakanlık önünde toplanarak Başbakan Bülent Ecevit ile görüşmek istedikleri. 
ni bildirdiler. Toplanan 3 bin 
500 kadar teknik eleman adına 4 kişilik bir heyet Başba- 

,kanın yerinde olmaması nedeniyle özel kalem müdürü 
> görüştü ve isteklerini ilet- 


pae sürerken A 
TBMM önü, Kızılay Sağlık Bakanlığı ve Necatibey Caddelerinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı görüldü. İzmir ve Kırklareli'nde serbest ya da sözleşmeli çahşan mimar ve mühendisler de kamu kuruluşlarında çalışan teknik elemanların eylem lerini desteklediler. 

'TMMOB Başkanı Teoman 
Öztürk yaptığı şunları söyledi: «Tüm mühen 


© MECİDİYEKÖY'DE BİR İŞÇİ YARALANDI 


Mecidiyeköy'de salı günü bir kişinin silahlı saldırısı sonucunda bir işçi ağır şekilde ya- 


İstanbul (a.a) — 


ralandı. 


turma sürdürülüyor. 


DEVAM EDİYOR 


demir dinlendi. 


di. 


İSTENİYOR 
Ankara (a.a) 


mını istedi. 


açıklamada - 


Profilo'da işçi olarak çalışan Kazım Coşkun Şişli Hastahanesinde ameliyata alındı, Olayla ilgili soruş- 


© BURSA'DA İKİ KİŞİ YARALANDI, BİR KİŞİ ÖLDÜ 


Bursa (a.a) — Bursa'da salı günü meydena gelen iki ayrı EER bir kişi öldü, biri ağır olmak üzere iki 


ai i turar Mustafa Üzülmez'e Yav ateşi EN isci o duğu bildirilen Mustafa Üzülmez olay yerinde öldü. | 

Bu sırada yoldan geçmekte olan Emine adındaki kadın hafif yaralandı. 

Öte yandan, Irgalı mahallesinde evinin camından bakmakta olan Bursa Lisesi son sınıf öğrencisi Mustafa Kumtepe'ye iki kişi tarafından ateş açıldı. Olayda ağır yaralanan Kumtepe, Bursa Tıp Fakültesi Hastahanesinde tedavi altına alındı. 

Olayden sonra yapılan bir ihbarı değerlendiren emniyet görevlileri, Altıparmak mahallesinde bir eve yaptıkları baskın sonucunda olayla ilgili olduğu sanılan iki kişiyi göz altına aldılar. 


© MAMAK CEZAEVİNDE FAŞİSTLERE SİLAH TEMİN EDEN AVUKAT TAHLİYE EDİLDİ 


Ankara (a.3) — Mamak askeri cezaevine, silah sokarken yakalanan Avukat Can Özbay, tahliye edildi. 

16 Temmuz 1979 günü, faşist bir sanıkla görüşmek 
isteğiyle Mamak Askeri Cezaevine giren Can Özbay, yanında getirdiği silahı sanığa verirken görevli güvenlik kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanmıştı. 

Can Özbay Türk Ceza Kanununun 6136 sayılı maddesine aykırı hareketten yargılanıyordu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için başka güne ertelendi. 


© KIBRISLI İKİ ÖĞRENCİNİN KAÇIRILARAK BİRİ-NİN ÖLDÜRÜLMESİ, 
MASI İLE İLGİLİ 5 FAŞİSTİN YARGILANMASI 


İstanbul (a.a) — Kıbrıslı iki öğrencinin kaçırılarak birinin öldürülmesi, birisinin yeralanması ile ilgili olarak 5 faşist hakkında açılan davada sıkıyönetim mahkemesi, olayın tek görgü tanığı olan ve yaralı olarak kurtulan Ülmen Salih Aygün'ü Milli Svunma Bakanlığı aracılığı ile İngiltere'den getirilerek duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verildi. 

Mustafa Polat, Mehmet Başer ve Kamil Günay'ın tutuksuz olarak, Zihni Açbağ ile Nihat Uluslu'nun tutuklu olarak yargılandıkları salı günkü duruşmada, Nihat Uslu'nun Amasya Kan Merkezinde kan verdiği şeklindeki savunması üzerine yapılan tahkiketta tanık olarak Kan Merkezi görevlilerinden Ahmet Tunç Öz- 


Özdemir, sanığın savunmasını doğrulamış, askeri savcı ise bu savunmayı doğrulayan belgeler üzerinde silintilerin bulunduğu için incelenmesini istemiştir. Ancak savcının bu istemi mahkeme tarafından reddedil- 


@ ODTÜ ÖĞRENCİSİ SEMİH ERBEK'İ ÖLDÜR-MEKTEN SANIK ÜÇ FAŞİSTİN İDAMI 


— Ankara Sıkıyönetim mahkemesi askeri savcılığı 3 Ocak 1976 tarihinde, ODTÜ öğrencilerinden Semih Erbek'in öldürülme ve Osman Yölçük'ü yaralamaktan sanık olarak yargılanan üç faşistin ida- 


TMMOB'nin iş bırakma kararı Türkiye Elektrik Kurumunda da uygulandı. 


dis ve mimarlar, örgütleri TMMOB'nin öncülüğünde ve tüm diğer çalışanlar ve örgütlerinin desteğini alarak anayasal haklarını kullan - 


maktadırlar. TMMOB bu karar ve uygulayışı ile kuruluş yasasında kendişine yüklenmiş olan görevleri yerine getirdiği inancındadır.» 


TSİP 27İlde Toplantı yapıyor 


Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Aydoğan Gezer, Partisi'nin yürüttüğü se çim kampanyasının son aşama. 
sının bu hafta sonu 27 ilde yapilacak açık hava mitingleri ve ka- 
'palı salon toplantılarıyla başla tılacağını açıkladı. TSİP'in tüm illerde seçime katıldığını ve bu illerde kampanyayı sürdürdüğünü söyleyen Gezer, resmi propaganda dönemine girerken Genel Başkan Ahmet Kaçmaz'ın Pazar günü Kartal'da konuşacağını söyleyen Aydoğan Gezer şöyle devam etti: 


Kabak 


DİĞERİNİN YARALAN- 


Askeri savcılık mütalâasında, Selâhattin Arpacı, Saim Özcan ve Mehmet Bor adlı sanıkların olaya karıştıklarının kesin olarak saptandığı belirtilerek, Sanıklar hakkında öğrenim özgürlüğünü engellemek, Semih Erbek'i öldürmek, Osman Gölcük'ü öldürmeye tam teşebbüs suçlarının işlendiği ve bu nedenlerle ölüm cezasına çarptırılmalarını istedi. 


emma a a a a an aman ma 


di 


«Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizden Veli Gürcan Van ve Bitlis'te, Ali Kar Mardin, Derik ve Batman'da, Aydoğan Gezer Burdur, Isparta, Antalya ve Manavgat'daki toplantılarda konuşacaklardır. 


Ayrıca aynı günlerde Partimizin Kars, Ağrı, Amasya — Merzifon, Artvin — Şavşat, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Hatay, İskenderun — Samandağ, Muş, Malazgirt, Rize, Samsun, Tokat — Turhal, Yozgat — Boğazlayan, Manisa — Turgutlu, Aydın — Nazilli, Muğla — Köyceğiz, Edirne — Meriç, Konya — Ermenek ve E reğli'deki toplantılarda ` diğer merkez yöneticisi arkadaşlarımız halka hitap edeceklerdir. 


Gezer, Partisinin seçim kampanyasının diğer müteakip gün lerde diğer il merkezlerini ve ilçeleri kapsayan kitle toplantıla nıyla süreceğini söyledi. Diğer il ve ilçelerdeki açık hava toplantılarının ilçe seçim kurullarına seçilecek kuralardan sonra 


belirleneceğini bel Aydoğan 

kei şöyle devai Ar 
«Bugüne değin, lantıla 

rı, gecekondu ve köy çalışmaları 


halinde yürüttüğümüz seçim çalışmalarını, resmi propaganda döneminde yaygınlaştıracağız. Şimdiye dek yaptığımız seçim kitle çalışmalarında, özellikle sıkıyönetim bulunan 7 ilde birçok anti-demokratik engelle karşılaştı. 


Ayrıca açık hava mitingleri için kuralar henüz. çekilmediğin- den ayrıntılı bir takvim yapma imkanı bulamadık. Bu da bürokratik bir engelin sonucudur. 


lemler, eğitim emekçileri ha da yükseltecektir. 


sel çıkarların korunup geli 


aracılığıyla ekonomik ve 


Meslek kuruluşlarının 


Sosyal muhalefetin bütün 


layabilir. 


leri vardır. Burjuvazinin e mücadele söz konusudur. 
Şenlerinin mücadele birliği 


` miz arasındadır. 


gerçekleştirilmesidir. Sosyı 


lir. 


sal güçlerin baskıcı rejim 


mücadele birliğini gerçekl gelinebilecek bir görevdir. 


liğine karşı savaşan sosyal bir önem yüklemektedir. 


nı zorunlu kılan toplumsal 


kitlesel eylemlerle dile getirme kararı aidi. Eskişehir, Ordu ve Bitlis illerinde yapılacak yığ 


Çalışanların ekonomik ve demokratik mücadelesi gözle görülür bir gelişme içindedir. Zümrs- mücadele, genel boyutuyla faşizme, emperyalizme ve tekellerin egemenliğine karşı verilen bir mücadele'niteliğindedir. İşçi sınıfımızın doğal müttefiki konumundaki bu sosyal zümreler, kendi örgütleri eylem planında savunmaktadırlar ve onların bu ey- 


lemleri sosyal muhalefet açısından olumlu bir gelişmeye işaret etmektedir. 


karşı madeni eşya iş kolunda geniş kapsamlı bir Anti-tekel mücadelenin bütün bu sınıf bile-Bu yönde atılması gereken önemli bir adım da, sosyalist ve ilerici güçlerin siyasal işbirliğinin örgütler aracılığıyla yükselttiği bir demokratik cephede birleştirilmesini tamamla- 


yacak siyasal görev, sosyalist ve ilerici güçlerin siyasal planda gerçekleştirecekleri işbirliği olabi- 


r kitlesinin somut talepler ui em SNAS luğunu bir kere daha kanıtlamaktadır. Gerici siya- 


ma görevi, ancak demokratik ve siyasal güçlerin 


Faşizme, emperyalizme ve tekellerin egemenbal çıkarları, bu güçlerin mücâdele birliğine büyük 


Sınıf güçlerinin tek bir cephede toplanması- 


! eykitlesinin taleplerini da- 


iştirilmesi yönündeki bu 


demokratik istemlerini, 


bu mücadelesi, sınıf gö- 


rüşümüzün geniş açısından bakıldığında, yeni ve zorunlu örgütsel görevlere de dikkat çekmektedir. 


bu zümresel kesimleri- 


nin tek bir demokratik cephede. birleşmesi, somut güncel talepler için verilen mücadelenin kalıcı sonuçlar elde etmesinde ileri bir adım olacaktır. Bugünden belli bir dayanışma içinde yürütülen mücadele, tek bir demokratik cephede daha etkili olabilir ve tekelci sömürüye karşı sosyal muhalefetin daha ileri sınıf mevzilerine ulaşmasını sağ- 


Sınıf mücadelesinin çekirdek gücü olan işçi sınıfı da faşizme, emperyalizme ve tekel egemenliğine karşı mücadelesini kendi mesleki örgütü sendikalar aracılığıyla sürdürmektedir. Ve işçi sınıfımızın önünde, bu-kapsamda zorlu mücadele gün- 


n sivri dişli kesimlerine 


öcil örgütsel görevleri- 


al muhalefetin, tek tek mücadelenin tek 


hesaplarını boşa çıkar- 


leştirmekle üstesinden 


sınıf ve zümrelerin glo- 


süreçleri yaşıyoruz. 


Adana Faşist Tırmanışın Merkezlerinden 


Biri Oldu 

Baştarafı s. 1'de da kurtarılamayarak öldü. O. 
kul hademesi Müslüm Sever- can ve diğer bir öğretmen ameliyat edildiler, 

Bu arada aynı saatlerde Adana'nın çeşitli yerlerinde bulunan 5 banka şubesinin silahla taranması, saldırganların polisin dikkatini başka yere çekmek istediklerini gös terdi. 

Olayda ayağından hafif ya ralanan öğretmen Tarık Tokat, maskeli canilerin lojmana girdikten sonra herkesi yere yatırarak taradıklarını ve acele kaçtıklarını, kendisinin çok büyük bir tesadüfle kurtulabildiğini ifade etti. 

Saldırganlar öğretmenleri kurşuna dizdikten sonra üçün cü arkadeşlarının yardımı ile bir otomobile binerek kaçmak isterlerken gece bekçisi 


Diyarbakır'da Kolera 


Tehlikesi 


Baştarafı s. 1'de diği ivedi önlemleri söyle sıra-Tadı: 

© Kent baştan başa ve titizlikle dezenfekte edilmelidir; 

© Diyarbakır'a yeterli miktarda kolera aşısı göndermeli ve yurttaşlar aşılanmalıdır; 

© Gecökondularda ve sur k çinde kalan evlerdeki tuvaletler son derece gayri sıhhi olduğundan, bu evlerin tuvaletlerinin her gün muntazaman dezefenkte edilmesi için gerekli kimyevi maddeler yurttaşlara parasız verilmelidir; 


tarafından görüldüler. Gece bekçisi ateş ederek saldırganları durdurmak istediyse de kurşun yağmuruna tutu - lunca sipere yatmak zorunda kaldı. 


Kurşuna dizilerek öldürü - “len öğretmenlerden Ahmet Güleç iki gün önce göreve başlamıştı. 


kararsız ve tutarsız politikalar izlemektedirler,» dedi. 
Adana'da öldürülen 6 öğretmenin kimlikleri şöyledir: Özcan Doyuk: 1954 İzmir doğumlu, Ahmet Güleç 1942 Yayladağ doğumlu, Davut Korkmaz 1954 Suşehri doğumlu, Müslüm Teke 
1950 Çankırı doğumlu, Yılmaz 
Kızılay 1952 Bartın doğumlu, Mustafa Kara 1953 Samsun do- 


Öte yandan TÖB-DER Genel (o ğumlu. 
Başkanı Gültekin Gazioğlu yaptığı açıklamada, «bu olay keranlık güçlerin korku ve yılgın- DİSK Adana 


lik yaratmak amacıyla düzenledikleri faşist bir tertiptir. 


Uzunca bir süredenberi © ğitim kurumlarına, öğretmenlere, öğrencilere, bilim adamlarına bu denli saldırıları düzenlemekte, can güvenliği tamamiyle yok edilmektedir. Can güvenliğini sağlamakla yükümlü olanlar, tüm bu olumsuz gelişmeler karşısında gerekli önlemleri almamakta, 


© Kent suyunun klorlanması ihmal edilmemelidir; 

© Açık meşrubat satışı, tehlike geçinceye kadar yasaklanmalıdır; 

© Sağlık bakanlığı tarafından önlem olarak Diyarbekır'a takviye sağlık kadrosu gönderilmelidir, seyyar ekiple; 

© Hastalığın kent dışındaki yöreye de taşınmış olması ihtimaline karşı, köylere gidecek seyyar sağlık ekipleri kurulmahıdır; 

8 Yurttaşların uymaları gereken sağlık önlemleri kendileri- ne öğretilmeli ve sürekli hatırlatılmalıdır. 


Katliamını 
Kınadı 


İstanbul (a.a) — DİSK Genel Başkan Vekili Kemal Nebioğlu yazılı bir açıklama yaparak «Adana'da 6 eğitim emekçisinin ö lümüyle sonuçlanan kanlı katliam ülkenin içinde bulunduğu ortamda, faşist güçlerin amaçlarına ulaşmakta izledikleri'yolun ne olduğunu gösteren' yeni bir ka- 


:nıttır.» dedi. 


Son günlerde giderek artma eğlemi gösteren saldırı ve cinayetlerin bireysel kızgınlıklarının değil, destekleyicileri, uygulatıcıları ve uygulayıcıları bilinen örgütlü terörün devamı ciduğu görüşünü savunan Kemal Nebioğlu şunları söyledi: 

«DİSK, bu vahşi katliam ne deniyle siyasal iktidarı, gizli açık faşist cinayet şebekelerinin üzerine etkinlikle gitmeye çağırirken, tüm demokrasi güçlerinin, hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik saldırılar karşısında emperyalizme, faşizme, şovenizme ve ırkçılığa karşı güçlerin daha fazla zaman geçir meden birleşmesinin zorunluluğu bir kez daha vurgular.» 


“Döner, Musi 


Leipzig Armağanı 
Bir Savunma 


1889'da Sofya'da, işçiler arasında 1 Mayıs'ı örgütlemişti. 1911 yılında Pernik maden işçilerinin başındaydı. Önderliğinin çapı hızla büyüdü. Bulgar emekçi sınıflarının önderliğindan ge çerek, dünya proletaryası- nın ön saflarına tırmanan bir hayat yeşadı. 


Dimitrof'un bu onurlu yaşamına, Alman faşizminin Leipzig provokasyonu bir bıçak gibi girdi ama hayatı ikiye bölemedi. Tersine Dimitrof, bu provokasyon alanında, milyonların hayatıni birleştirdi. 


9 Mert'da Naziler tarafından, .Relchtag'ı yakmakla suçlanarak tutuklandı. Yedi ay, işkence altında tutuldu ve 21 Eylül 1933 günü duruşmaya çıkarıldı, Ölümü isteniyordu. Faşizmin Bulgaristan'daki soydaşları tam on yıl önce onu ölüme mahküm etmişlerdi şanlı Eylül Ayaklanmasının önderi olarak, 


i 

Dimitrof, Tanef, Popof proleter enternasyonalizmi uyruğuyla adalet tarihinde görülmemiş bir yargılama ilişkisini Leipzig duruşmasında yarattılar, Yargılamak için sahneye çıkanlar, sanık sandalyesine oturdu - lar ve Dimitrof sormaya 


beşladı: «Komünist Enter - nasyonal, Reichtag olayının bütünüyle aydınlanmasını istiyor, bütün insanlık açık cevap bekliyor,» diye. 

Üç ay boyunca hep Dimit rof yargılandı. Tevazu gösterip «savunma» dediği şuy du: «Şeyleri gerçek adlarıyla anmak ve söylemek adetimdir. Müşterisini savun - mak zorunda olan bir avukat değilim. Komünist bir sanık olarak kendimi savunuyorum. Komünist şerefimi savunuyorum. Fikirlerimi, inançlarımı savunuyo - 


DEV-MADEN-SEN: 


«Mustafakemalpaşa'da Etibank 


25 Milyon Dolar Zarar Etti» 


©SENDİKA GENEL BAŞ- 
KANI YILMAZ DÖNER, 
GREVİN 125.GÜNÜNÜ DOL DURDUĞUNU AÇIKLADI. 


I'5K'e bağlı Dev-Maden- 
Sen Genel. nı Yılmaz 


çesindeki Etibank Boraks sahasında sürdürülen grevin 
125. gününü doldurduğunu söyledi. Btibank'ın grev süresince 25 milyon doler zarar ettiği de yapılan açıklamada belirtildi, 


2malpaşa il- 


Gerçek Konuşalım 


Döner, yazılı açıklamasın - da, grevin Etibank Genel Müdürlüğündeki kayıtsızlık nedeniyle uzadığını öne süre - rek, daha önce özel sektöre ait olan işletmenin sonradan devredildiğini h: 


Başkahı, açıklamasını şöyle sürdürdü: 

«Grevin 125. gününde 25 
milyon dolar olan döviz kaybına her geçen gün 200 bin dolar daha (eklenmektedir. 
Yetmiş sənte muhtaç duru - 


Politik Kutuplaşma 


Emekçi kesimlerde bir canlılık, giderek netleşen bir tavır gözleniyor. Doğaldır çünkü, burjuvazinin «anayasadışı» rejim özlemleri ancak kendi karşıtını da güçlendirerek yükselebilir. Siyasal gericiliğin demokrasiye kurduğu tuzak en başta demokrasi güçlerini ilgilendirmektedir. 

Emekçi saflardaki canlılığın bir başka boyutu da eko- 


Döv-Maden-Sen Genel © 


nomiktir. Tekelciler, burjuva siyasal güçleri, kendi $orunlarının yatırılacağı konsültasyon masasının etrafına toplama- ya çalışıyorlar. Seçimlerin her ne pahasına olursa olsun, kendi istekleri doğrultusunda siyasal sonuçlar getirmesini istiyor ve zorluyorlar. Ekonomik hayatın son yirmi ayda çizdiği eğri, emekçi yığınların geleceğine tekel yağmasının artmakta olan ağırlığını düşürüyor. 

Profesör Fikret Unsal'ın faşistlerce katledilmesini prstesto eden'doktorlar «saygı duruşu toplantıları» yoluyla, faşist saldırıları protesto ettiler. Eyleme Türkiye'nin her yanında, hastanelerde çalışan doktorlar katıldı. Bu demektir ki, faşist saldırılara karşı halk muhalefetine yeni dinamikler katılıyor, anti - faşist mücadelenin perspektifi daha da genişliyor. 

Öte yandan, mühendis ve teknik elemanlar «yan ödeme» katsayısındaki komik değişikliğin yarattığı yaygın öfkeyi şimdilik sembolik bir direnişe dönüştürdüler. TMMOB” nin eylemiyle, çalışanların hakim yönelimi bir kere daha dile geldi. 

Eğitim emekçileri kitlesinin de, sınıf konumunun verdiği duyarlığı somutlama eğiliminde olduğu gözleniyor. Ve tepkilerin öncelikle bu kesimlerde eylem planına sıçraması, «grevli - toplusözleşmeli sendika hakkı» isteminin değerine işaret ediyor. 

Yakında bu muhalefet hareketinin çekirdek güçleri de toplusözleşme masallarından geçerek grev alanlarında sahneye çıkacak, sınıfsal eylemin boyutu genişliyecektir. 

Tüm bu gelişmeler, bir seçim çemberinden de geçerek politik ve ekonomik yaşamı emekçiler lehine etkilemeye çalışacak. Zemanla da belirliyecektir. 

MC'ciler, sosyal demokrasiyi de karşıya alan bir suçlama kampanyası ile sola saldırıyorlar. Sosyal demokrasi de fırsat buldukça kendi soluna saldırıyor. O halde, bir yanda burjuva sınıf güçleri, bir yanda emekçi sınıf güçleri toplanıyor. Canlılığın esas sebebi de, politik kutuplaşmanın maddi temeline oturuyor olmasıdır. 


hn 


rum. Hayatımın anlamını, içeriğini savunuyorum» 

Ve mehküm olan sanıklar son sözlerini söylediler: «Di mitrof delil yetersizliğinden beraat etmiştir.» 

Böylece faşizmi mahküm olmaktan kurtardıklarını sandılar «Almanya'da Ha kimler!» s 

Mahkemenin bu kararı 12 
yıl sonra, Kızıl Ordu, antifaşist savaşın son mevzile - rinde savaşirken yeniden yazıldı! 

FAŞİZM ÖLÜME MAH - 
KÜM EDİLMİŞTİR! 


ma getirilen, her gün yeni borç ertelemeleri ve yardımlar için çalmadık kapı birakmayan Türkiye'nin bu duruma gelmesinde, Etibank yetkilileri gibi sorumsuz davrananlar kadar, onlara seyirci kalan yetkililerin de payı vardır.» 

Bortaş grevine 736 işçinin katıldığı, halkın ve kardeş örgütlerin dayanışarak greyi desteklediği bildiril 


içinde devam eden grev, hs 

l talepler yerine getirilince- ye kadar sürdürülecektir» denildi, 


SİYAŞ Grevi 
3. Ayını Doldurdu 


© İŞÇİLER GREVİN SÜRDÜRÜLMESİNDE İLK GÜN- 


KÜ GİBİ KARARLI. 


Lâstik subabı üreten Siyaş ile bağımsız Oto-Metal-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması ve uzlaştırma kurulu kararının işverence kabul edilmemesi üzerine sendikanın başlattığı grev, 3. ayını doldurdu. 

Oto-Metal-İş Sendikası Kartal Bölge Temsilciliğin - den yapılan açıklamaya göre, «Pirelli, Goodyear, Lassa gibi lâstik tekellerine subap üreten tek firma .durumundaki Siyaş'ta grevin uzaması nedeniyle söz konusu lâstik firmalarının stoku tükenmeye» yüz tuttu. Açıklamada, işve - ren için iki alternatif olduğu belirtilerek, şöyle deniyor: 

«İşçilerin istekleri kabul edilip grev sona erdirilecek, ya 


da lâstik subabı ithali yoluna gidilecektir. Döviz darbogazının bulunduğu ülkemiz - de, Mersin Soda Sanayii benzeri bir uygulamaya gidilmesi, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu güçlükleri artıracaktır» 


Sendika yetkilileri, ebu, ülke yararına ters düşen, ama işverenin ve lâstik tekelleri - nin işine gelebilecek yanlış bir uygulamaya karşı hükü - meti uyardıklarını> söyledi - ler. Açıklamada, Kartal Şamandra'daki Siyaş fabrika - sında kadınlı erkekli 120 iş - çinin çalıştığı, işçilerin grevdeki 3. ayda ilk günkü gibi kararlı oldukları ve zaferin er geç işçilerin olacağı da belirtiliyor. 


Antalya'da 


OLEYİS Üyesi İşçiler 
Genel Merkezin Tutumunu 


Eleştirdi 


Antalya'da Kemer Tatil köyünde ve diğer . otellerde çalışan: OLEYİS Sendikasına üye işçiler ve delegeler bir bildiri yayınlayarak, O-LEYİS Sendikası Genel Mer kezinin tutumunu eleştirdiler, 

Hatırlanacağı üzere, 3 Eylül günü yapılen OLEYİS Sendikası Antalya Bölge Şubesi kongresi kavga ile so - nuçlanmıştı. Sendika genel merkezi, Antalya'da yapılması göreken şube kongresinin Kemer Tatil Köyü'nde yapılmasını planlamış ve bu işyerindeki işçileri de Sendika içinde gelişen muhalefete kar şi kışkırtmayı amaçlamıştı. 

a Genel Ku- 

a 


Merkez yöneticilerinden Nusret Aydın, Tahir Güner, Ömer Ülkü ve Mehmet Kılıç'ın 


Volfram Madenlerinde Patlamalar Oluyor 


© YETKİLİLERİN AÇIKLA- 
MA YAPMAKTAN KA- 
ÇINDIKLARI PATLAMA 
OLAYLARI (o İŞ"İLERİN KORKULU RÜYASI HA - 
LİNE GELDİ. 


Bursa, (gerçek) — Bursa' 
da, Uludağ Volfram madenleri işletmesinde çalışan işçiler korkulu günler yaşıyor. 
Yetkililer, üç aydan beri süregelen patlamalar hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyorlar. 

İşyerinde örgütlü bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Ömer Ateş işvereni olaya il- 


Bursa'da 
Tüketim 


Kooperatifleri 
Birleşti 


© BİR ARAYA GELEN 7 
SENDİKA KENT-KOOP'U 
KURDU. 


Bursa, (gerçek) — Bursa'- da 3 semt kooperatifi, 2 işyeri Kooperatifi ve TÖB-DER tarafından kurulmuş Z kooperatif bir araya gelerek Kent-Koop. Bursa Birliği'ni oluşturdular. 


1810 üyesi olan Birlik, hal. 
ka ucuz ve kaliteli tüketim maiları sağlıyacak ve belediye sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmalar yapacak. 

Bursa Kent-Koop. Birliği kurucusu sendikalar, yaptıkları ortak açıklamada, tüke - tim kooperatifleri meselesine yeni bir anlayışla -yaklaştıklarını belirttiler. Üyelerinin sorunlarını genel sorunlarından ayırmadan ele alacaklarını belirten yöneticiler, sarı kooperatifçiliğin karşısına çıktıklarını, birliklerinin düzenle mücadelede bir araç olduğunu sözlerine eklediler. 


Kent-Koop. Bursa; Birliği'-. 


nin kuruluşu tüketiciler arasında sevinçle karşılandı; 


gisiz kelmakla suçladı. 

İşyeri güvenliği açısından işverenin nizamname ile bağ. 
landığını, bu durumun bölge çalışma müdürlüğüne bir yaziyla bildirildiğini belirten işçiler henüz bir sonuç alına - madığını, işverenin bu vurdumduymaz tutumu yüzün - den işçilerin: can güvenliği - nin ağır bir tehdit altına gir. 
diğini söylüyorlar. 


Tatil köyüne gelerek bir hafta boyunca genel merkeze karşı sendikal muhalefet yürüten delegelerin Şube yönetimine gelmemesi için oyunlar: sahneledikleri, bazı işçilerin işten attırıldığı> belirtilerek, «Genel Merkezin grup çu bir tavırla sınıf sendikacı-Luğını ve DİSK ilkelerini hiçe saydığı» açıklandı. 

Bildiride Genel Merkezin bu tutumuna karşı, yenilenecek olan kongrede işçiler birlik içinde hareket edecekler. 


Müşk 


Bizler, Müşküle Köyü emek çileri olarak kendi örgütümüze kavuşmayı. yıllardır savunmaktaydık. Nihayet böyle bir örgüte kavuştuk. Emekçi Köylü Birliği" ni, kendi „örgütümüz olarak hemen benimsedik. 


Köylü hareketi ülkemizde yıllardır dağınıktı. Bu, patronların, vurguncuların,. üçkâğıtçıların ve faşist çetelerin işine yarıyordu. 
Bu yüzden örgütlenmemiz de istenmiyordu. Ama biz, gitgide yoksullaştırılan emekçi köylüler bu engelleri aşarak örgütümüze kavuştuk. Burjuva partilerinin. 
oy deposu olan bizler, gözlerimizi açmaya başladık. 

İşçi sınıfının en yakın dostla- 


KAPİTALİZMİN 
ÇOCUKLARA 
ARMAĞANI 


Moskova'da yapılan «tüm çocuklara barışçı ve mutlu bir gelecek için» konulu konferansın hazırlık belgelerinde, dünyanın değişik köşelerinde çocukların yaşama koşullarına ilişkin sayısal bilgiler bulunuyor. 
Bunlara göre, dünyanın tüm çocuk nüfusu (15 yaşına kadar) 1 Milyar 560 milyon, yani dünyadaki her dört kişiden biri çocuk. Dünyadaki 109 ülkenin azgelişmiş tarımsal bölgelerinde 800 milyonu aşkın çocuk yaşıyor. Bunlar arasında çocuk ölümü ve besinsizlik son derece yüksek. Okuma yazma oranı ise son derece düşük. 500 milyon çocuk kendi ülkelerinin ekonomik zor-Tukları sonucu çok güç yaşama koşullarıyla karşı karşıyaler. 200 milyon çocuk yeterince besin alamadığı için çeşitli hastalıklara yakalanma tehlikesi ile yüzyüze. Gelişmekte olan ülkelerde her beş çocuktan biri beş 


yaşına varmadan ölüyor. Her 100 bebekten 70'i doktor, ebe yardımı olmaksızın her türlü sağlık koşullarından uzakta doğuyor. 300 milyon çocuk A vitamini eksikliği nedeniyle hasta ve bu nedenle yılda 100 bin çocuk kör oluyor. Dünyada 6-15 yaş arasında 50 milyon çocuk hayatını kazanmak üzere çalışmakta, ucuz işgücü ola- 


rak kullanılmaktalar. Gelişmiş kapitalist ülkelerde 10-14 yaşındaki çocuklar emekçilerin yüzde #'ünü oluşturuyorlar, Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran yüzde 30'dur. 

Gelişmiş ülkelerde 1,1 milyon çocuk çalışmak zorundadır. Öte yandan Güney Asya'da 29 milyon, Af-Tika ülkelerinde 10 milyon, Doğu Asya'da 9 milyon, Latin Amerika'da 3 milyon çocuk çalışmakta ve bunlardan 150.000 tanesi 10 yaşında bile değil. ABD'ye göç edip iş arayan tarım işçilerinin 600.000 çocuğundan pekçoğu okulu terk ederek, ana babalarıyla birlikte hayatlarını kazanmağa zorlanmaktalar. Ve nihayet, yeryüzünde açlığın ve besinsizliğin neden olduğu hastalıklardan hergün 35.000 çocuk ölüyor. 

İste kapitalizmin çocuklarımıza lâyık gördüğü yaşam! s 


«Emeğimizle Çıkartılan . 


Kömürden 


Biz Yararlandırılmıyoruz» 


Şahnalı Linyitlerinin hemen eşiğinde. yoksul ve mağdur bir köy var. Adı Tepeköy. Tepeköylüler amelelik yaparak, kısmen de linyit osaklarında çalışarak geçimlerini sağlıyorlar. Köyün okulunu, yoluâu kendileri yapmış Tepeköy'lüler; suyu kendileri ge“ tirtmişler. 

Köylüler, linyit gelirinden köy. 
lerine - hiçbir; yatırım yapılmadığim, -çıkan Kömürün kendilerin- den esirgendiğini söylüyorlar. 
Emekli maden işçisi Hüseyin Türkoğlu, 27 yıl ocaklarda kömür tozu yutup Sağ kalmayı da başardıktan sonra, topu topu 108 
bin lira emekli ikramiyesi alabilmiş. Köylülerden linyitlerde çalışanlar, Türk-İş'e bağlı Em-İş” den yakınıyor, hak ve talepleriyle ilgilenilmediğini anlatıyorlar. 

Köyün yapı ustası İbrahim Dereli ve diğer “ Tepeköylüler,-sorunlarını şöyle dile getiriyorlar: «Çevre köyler ve biz kömürden yararlanamıyoruz. Maden ocağının tozları evlerimizi kapkara yaptı. Bunun önüne geçilmelidir. Bizlere kömür verilmelidir. * İşyerine köyümüzden alınan — işçilerin sayısı. çok az. 
Bunca sıkıntıyı nasılsa çekiyoruz, 


ylüleri 


& 


ri yol 

köylü ittifakı, için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları kavramaya başladık. Görevlerimizi yaparken “burjuvazi ve faşist çeteler, bizleri yıldırmak için ellerinden geleni» yapacaklardır. 
Ancak biz bunları göğüsleyece- 


Sansürle Mücadele 
Halka Maledilmeli 


Sinema ve tiyatro üzerindeki son yasaklamalar karşı haklı tepki ve değerlendirmeler sürüyor. Sorunu sanatçı örgütleri de gecikmeden ve kültür birikiminin önündeki engeller karşısında duralanması, ödün verilmesi, olayların sessizce geçiştirilmesi beklenemezdi zaten, 


Ancak tepkiler, sanat çabalarırın gerektirdiği, yıllardır. sanat etkinliklerinin de gündemin- de olan demokratik özgürlükler için mücadelenin bir parçası olarak görülmediği takdirde, bir süre sonra sanatçıların yatıştığı, kitlelerin ise olayları unuttuğu gözlenecektir. 


Antalya Film Şenliği'nin sansür yüzünden o ertelenmek zorunda kalınması, sansür tüzüğünün ne yenisine, ne de eskisi- ne göz yumulabileceğini, tersine sansürle mücadelenin yumu: şamaması gerektiğini bir daha gösterdi. Nitekim sinema adamları ve yarkurul üyeleri, genellikle bu nokteda birleşiyorlar. 


Ne var ki, sorunu akademik tartışma düzeyinde değerlendir. 
mekle yetinilemez. Sansür, yıllar. 
dır akademik düzeyde tartışılı. 
yor. Ama kitlelerin nitelikli filmler izlemesini (o engelleyen nedenler olduğu gibi duruyor. Oyleyse, her türlü sanat ve bilim çabasının özgürleşmesi uğruna sürdürülen mücadele, kitlelerin demokratik hak ve talepleriyle bütünlük içinde ele alınma- 


- h, böyle yürütülmelidir. 


Bu ise, doğrudan doğruya kitlelere açılarak, burjuvazinin bilim ve sanata koyduğu sınırların gerici karakterini su yüzüne çıkartarak, demokratik kitle örgütleriyle ve - demokrasiden yana sol siyasi güçlerle dayanışma içinde clunarak -başarılabilir. Bu anlamda; kitlelere açılmak, sanatçının: gündemindeki başlıca hedef olmalıdır. 


bari öncelikle bizim köyden işçi alınsâ..: O bile yapılmıyor. Ma- 


dendeki çalışma yöntemleri son: 


derece ilkel. 1950'den bu yana 
8 kişi öldü. Pek çok arkadaşımız 


da sakat kaldı. Köyümüzün me- 


resi da yok. Hiç merasız köy.mü olur? Derdimiz çok. Ama bu kadarı yazılsın yeter. Bunlar en önemlileri, Bizi aradınız, buldunuz, sağolun.» 


3100 İşçi 
YERALTI 
MADEN-İŞ'e Geçti 


İzmir. (a.a.) — Artvin: Murgul Karadeniz Bakır İşletmeleri ile Sivas'ın Divriği ilçesinde çalısan 3100 maden işçisi Türk-İş den ayrılarak DİSK'e bağlı Yera!- tı Maden-İş sendikasına girdiği bildirildi. 

DİSK'e bağlı Yeraltı Maden-İş Sendikası Genel Sekreteri Gültekin Bekdemir tarafından yapılan açıklamada, 3100 işçinin DİSK'e katılmaları konusunda şöyle denildi: 

«Son günlerde madenlerde grizu patlamaları ve gaz zehirlenmeleri nedeniyle birçok işçi öldü. Maden işçilerinin büyük bir kısmı asgari ücretle geçinmek zorunda bırakıldı. İşçiler kendi. 
lerini zor günlerde savunan örgütün DİSK olduğunu bilmekte dirler. En son Artvin-Murgul Karadeniz Bakır İşletmelerinde örgütlü Türk-İş Maden Federasyonuna bağlı Kuzeydoğu Anadolu Maden işçileri Sendikasına üye 
1300 Işçi ile Sivas Divriği ilçesi 
Cevher İşyeri üyesi 1800 işçi, oybirliği ile DİSK'e bağlı yeraltı Maden-İş Sendikasına katıldılar.» 


Kütahya 


Değirmenözü'nde Grev 


Kütahya Değirmenözü'nde Boraks Yükleme “Tesisleri inşaatında çalışan işçiler, geçtiğimiz: Temmuz: ayında «işverenin vahşi - sömürüşünün dayanılmaz boyutlara uleştığını? açıklayarak greve gittiler. 

Eskişehir Kırka bucağında çıkarılan Boraks'ın İngiltere’ ye ve diğer dış ülkelere ulaştırılmak üzere Bandırma'ya teşınması amacıyle Değir - menözü'ne Boraks Yükleme Tesisleri yapılıyor. Tesislerin inşaatında çalışan işçilerin, 


ğiz, yılmayacağız. 
delemiz haklıdır. 


Çirkef kapitalist düzen, emekçi halktan yanadeğildir. Burjuvazinin düzenidir. Ama işçi sınıfımız: ve köylüler, sömürünün, sınıfların olmadığı, insanın insanca yaşadığı sosyalist topluma 


yasa dışı ağır çalışma koşulları altında vahşice sömürüldüğü ve işçilerin zam isteğiyle grev uygulamasına geçtiği bildiriliyor. 

Grev için isteksiz olan Tek nik Yapı-İş Sendikasının sari sendika olduğunu, grev sırasında pek çok gerçeği kav radıklarını belirten işçiler, mücadelede kararlı oldukla - rını açıklıyorlar. Bu ` arada, demokratik kuruluşların ve sosyalistlerin işçilerle daya - nışma içinde oldukları da belirtiliyor. 


özlem duymaktadırlar. Özlediğimiz düzene, sosyalizme, eninde sununda ulaşacağız. 
Yaşasın İşçi-Köylü İttifakı! 
Yaşasın Emekçi Köylü Birliği! 
Yasasın Sosyalizm! 
Müşküle Köyü Emekçileri Adına Cengiz Sargın 


SOSYALİST 
İŞÇİ PARTİSİ 


Seçim Toplantıları 


(22-23 Eylül 1979) 


Ağrı 
Amasya/Merzifon Antalya/Manavgat Artvin/Şavşat 
Aydın/Nazilli Balıkesir/Gönen 
Bitlis Y 
Burdur 

Çanakkale 
Eđirne/Meriç 
Erzincan 

Hakkari 
Hatay/İskenderun Hatay/Samandağ 
Isparta 
İstanbul/Kartal 
Kars 
Konya/Ermenek 
Konya/Ereğli 
Manisa/Turgutlu 
Mardin/Derik 
Muğla/Köyceğiz 'Muş/Malazgirt 
Rize 

Samsun 
Siirt/Batman 
Tokat/Turhal 
Van 
Yozgat/Boğazlayan 
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